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Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNU 


DEMİREL: 


“Bu politikanın sonu devalüasyondur" 


©'önlem paketinden çıka çıka zam çıktı” ©" Allende derken, birşey ima etmedim, ben meşruiyeiçiyim” 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dün düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Bülent Ecevit tarafından açıklanan önlem paketini eleştirerek, "Devalüasyon yapacaklardır, bu politikanın sonucu devalüasyondur'' dedi. Demirel, "'gün- 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Greko-romen stili zam Muhittin Sirer | 


Açıklanan önlem paketi ile siyaset sahnesi, | eski stilde bir güreşin yeni bir oyununu daha ta- | 


iran 


lerce tartışılan önlem paketi içinden çıka çıka zam çıktı. Başka bir şey 


çıkmadı, üst tarafı laftır şeklinde konuştu 
AP Genel Başkarı; 


Ecevit'i Allende'ye benzetmesi konusundaki bir soruya cevap olarak ise, “Ben o sözümle bir şey ima etmedim. Ben meşruiyetçiyim" dedi. 
Demirel, akaryakıta, demir çeliğe, kömüre, şekere, çimentoya yapılan zamlarla hükümetin vatandaşın cebinden 100 
milyar lira kestiğini savunarak "Bu ekonomiye (Devamı sa.7, sü.7'de) 


Gene o paslı silah 
Doğu Perinçek 


ERCÜMAN gazetesinin işçi sayfası yazarı, 19*Mart günlü yazısında bir yandan Rusya'nın emperyalist emellerine karşı tavır alıyor, öte yandan faşizmin paslanmış komünizm düşmanlığı silahını da elinden bırakmıyor. 
Bugün dünyada Marksizmin ve sosyalist ülkelerin en azgın ve saldırgan düşmanı kimdir? 
Kafalardaki örümcek ağlarını temizleyerek şöyle bir dünyaya bakmak gerekir. Hitler'in o Marksizm düşmanlığı ile imal edilmiş çizmelerini, 30 yıl ABD emperyalistleri giydikten sonra, şimdi de Brejnev ayağına geçirmiş bulunuyor. 
Brejnev kliği, yalnız Kamboçya'daki sosyalizmin değil, Çin'deki, Kore'deki ve Romanya' daki sosyalizmin de en azgın düşmanıdır. Doğu Avrupa ülkelerini, Moğolistan'ı, Küba'yı ve Vietnam'ı köleleştiren ve bu ülkelerdeki sosyaliz- mi yıkan da gene Sovyetler Birliği'dir. 


(Devamı sa.? , sü 9 'da) 


nıdı | 


28 Şubatta açıklanan önlem paketinin 


hazırlandığı, Bütçe görüşmelerinin son günü "u- | 


lusal seferberliğe" dayalı "ekonomiyi güçlen- 


dirme'' programı içinde mucizeler taşıyan sihir- | 


li kutuymuşcasına sunuldu kamuoyuna. 
Her biri ayrı telden Çalan Bakanlar, Devlet 


rinde dosyalar, heyecanlı ve hamasi cümlelerle tartıştılar paketi. Herkes bir tarafa çekmeye çalıştı. Bu arada Zaman daraldı. Paketin açılması 

her gün bir devresi güne ertelendi “Önlem paketi'lafının zam anlamına geldiğini çok iyi bilen, tecrübeli iş erbabı malları depolara yığmıştı bile. Bu mallar, paket ha bugün açıldı, ha Yarın açılacak diye geçen 21 gün için ya çıkmadı değil, ama dokunanın elini çıktı. Karaborsaya da alıştık, yokluğa da, "Bulunsun da ne fiyata olursa olsun" deme- 
(Devamı 54.7, sü.5'de) 


Polisin Çalışmasına bir ciddiyet (1) orneği: Ülkücü firari Ferhat Tuysuz'ü yakalama © görevi 
Ülkücü polis Al 
Yaşar Günaydın'a verildi. Sağda Tüysüz, solda Tuysüz'u aramaya giden Alı 
Yaşar Gunaydın 


Ferhat Tüysüz'ü yakalamak için 


oğlu görevlendirildi 


© Pol8Bir'li polis Ali Yaşar Günaydın Agah Oktay Güner'in yakın dostu 


Tüysüz kaçtı 


HABER MERKEZİ 
Polisin son günlerde suçlu takibinde kullandı. 
Zi bir yöntem, sayısı bini geçen cinayet sanığının neden yakalanamadığı konusuna açıklık getiriyor 

3 gün önce Fındıkza- 
de Çukurbostan semtinde bir evde cezaevi fiarisi ve katil Ferhat Tüysüz'ün bulunduğu konusunda bir ihbar yapıldı. 
Bu ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri ihbar edilen bölgedeki evleri didik didik aramalarına rağmen, hiç kimseyi yakalayamadılar. Bu olay gazetelere 'PFolis gecekondulara yıldırım bas- 
Si yaptı" şeklinde yansıdı, 

BASKIN EKİBİNDE 

KİM VARDI? 

Bu baskın haberinin yer aldığı gazetelerde bulunan fotoğraflardaki bir polis çok büyük bir ihtimalle herkesin gözünden kaçtı. Beyaz takım elbiseli, koyu renk gömlekli eli belinde duran bu polis 

(Devamı Sa. 4 Sü. 8'de) 


Kuruluşları bir türlü anlaşamadıklarından, elle- | 


MHP ilçe Başkanının 


© ihbar edilen eve Günaydın gidince 


nereye gidiyor * 


TAHRAN'DAN YENİ DÖNEN ÇİGDEM KÖMÜRCÜOĞLU 


SABİT YÜRÜRDURMAZ ANLATIYOR 


i bd PX pal PA b 
LZ 


aşkanı Mehmet Başak İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde 


adasaönanadadddlde 


aaa aaa 


Bİ 
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MHP Bakırköy İlçe Başkanı 


silah temin etmekten yargılandı 


ŞENOL KONUKÇU 

Dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmalarda, MHP Bakırköy İlçe Başkanı silah temin etmekten yargılanırken, (Devamı Sa. 4, Sü. 8'de) 


TKP ye geçişin ara durağı: 


(8. sayfada) TSİP:”Sovyetler Birl 


CUMA 


23 


MART 1979 
350 kuruş 


İSO Başkanı Gezgin:” Zamları desteklediğimiz havası yaratılmak isteniyor” 


@Berker:” Ekonomik önlemler pak zamdan başka birşey çıkmadı” 


@ ITO petrol tasarrufu için kaynaklara yönelmeyi önerdi 


HABER MERKEZİ 
Önceki gün açıklanan önlem paketinin içinden ekonomik darboğazı aşacak hiçbir önlem çıkmadı. Toprak reformuna, tarımda verimliliğin artırılmasına, üretimin artırılmasına ve karaborsanın önlenmesine ilişkin hiç bir' önlem alınmazken, halkın kemerlerini daha da sıkan önlemler tercih edildi. 


(Devamı sa.7 ,sü.3'de) 


Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak”a bir mektup gönderen 


Korutürk 
Butto” nun idam edilmemesini istedi 


ANKARA(THA) 
Cumhurbaşkanı Korutürk, Pakistan (İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı General Ziya Ül 
Hak'a bir mektup göndererek, Butto'nun ölüm cezasının o hafifletilerek, (Devamı sa.7, sü.7'de) 


İsrail 
Parlamentosu 
Mısır'la anlaşma metnini onayladı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İsrail — Mısır Barış Anlaşmasının imzalanma sına üç gün kala Knesset de anlaşma metnini 18'e karşı 95 oyla kabul etti 
4 parlamenter oylamaya 
katılmadı, 3 üye de çe kimser oy kullandı. 
(Devamı sa.7 , sü. 8'de) 


TIKP bir yılda 20 il ve 
25 ilçe örgütü kurdu 


© Son olarak Trabzon ve Antalya 
Il örgütleri de kuruldu 


HABER MERKEZİ 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Merkezi bir açıklama yaparak, Partinin bir yıllık örgütlenme çalışmaları sonucunda 
20 il ve 25 ilçe örgütünün 
kurulduğunu bildirdi. 
Açıklamada son olarak TİKP Trabzon ve Antalya İl Örgütlerinin de kurulduğu belirtildi. 
Trabzon İl Yönetim Kurulu söyledir: 
(Devamı sa.7, sü.3'de 


ewe 


iği a 


1.Tarımda verimlilik- toprak reformu konusunda önlem vok 

2.Lüks tüketime karşı önlem yok 
3.Üretimi artıracak, karaborsayı önleyecek önlem yok 

4.Köklü çözümler yerine, halkın 


kemerlerini daha da sıkma önlemleri var 


boğazı aşacak hiç bir önlem alınmadı 


Erdoğan 


Özbalıkçı”nın yazı dizisi 


AP İzmir İl Başkanı Yorgancıoğlu. 


Rus tümenkeri, İljitsehow- Varna hattıyla uğramaksızın o Balkanlara 

eçtiğimiz Kasım ayında açılan hatta, her gün karşılıklı bir Bulgar, bir Rus gemisi seter yapıyor. 


Romanya'ya aktarılabilecek. 


TSIP 


ğırlığını koyarsa Türkiye'de çok şey değişir” 


| 
| 


Birliği'nin, 


“© Bikenli tellerin ayırdığı iki kardeş halk 


İzmir 
APİ! 
Başkanı 
Yorgancıoğlu: 


11 Mart Pazar günü AP'nin Kiraz'da düzenlediği mitinge MHP'liler de katılarak üç -hilalli, 


Pazartesi 
Aydınlık”ta 


“AP'nin mitinglerine 


Sovyetler 
Varna Limanına yalnızca 17 saat içinde çok sayıda tank ve tümen taşıyabilecek bir hat kurduğu bildiriliyor. Sovyetler Odessa yakınlarındaki İl- 


Rus tankları ve tümenleri 


Varna Limanına 


17 saatte taşınabilecek 


Sovyetler, 


Balkanlara saldırı için özel feribot 


hattı kurdu 


© Kasımda açılan feribot hattı Romanya, 


Yugoslavya ve NATO’ nun 


Güney kanadını tehdit ediyor 


HABER MERKEZİ 
Birliği'nin Bulgaristan'ın 


jitsehow ve Bulgaristan' ın Varna Limanları arasında ,geçen Kasım ayın- dan bu yana çalışmaya başlayan feribotlarla Romanya'ya uğramadan, bir kaç gün içinde çok sayıda Rus tümeni Balkanlara aktarılabilecek. 
Solothurner Zeitung adlı İsviçre gazetesinde 
10 Mart tarihinde, ko- 
“De vamı sa.? , sü 9 'da)» 


Afganistan 
Kurtuluş Cephesi Lideri: Mi . * 
‘Taraki, 30 bin e. ye. 
müslümanı seg jes es öldürttü 
RAVALPİNDİ (THA) Afganistan'daki Taraki rejimine karşı mücadele eden ve Müslümanlar 


dan oluşan Afganistan Kurtuluş Cephesi Lideri 


Sabatullah o Mojededdi Afganlların Kabil yönetimine karşi savaşı sür- 


dürdüklerini ve ülkenin yandan fazla eyaletinde hükümet kuvvetleriyle çarpışmaların devam ettiğini açıkladı. 

Bir basın toplantısı düzenleyen Mojededdi Kabil 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


MHP ve MSP'nin katılmasını istemiyoruz” 


Pa 


bayraklar, bozkurt resimleri taşımış ve MHP'nin sloganlarını atmıştı. Bunun üzerine birçok AP'li mitingi terketmişti. Eski MHP İ içe Başkanı olan AP Kiraz İlçe Başkanı Ah- 


met Niğde'yekarşı bu yüzden tepkiler devam ediyor. 


Adana ve Gaziantep'te iki kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Adana Çakmak Cad- 


Dev-Genç (Dev-Sol) 
Genel Başkanı Uluer sahte pasaportla 


yurt dışına çıkmak isterken yakalandı 
YAZISI 5. SAYFADA 


desinde gezen Emniyet Müdürlüğü cinayet masasmda görevli Avni Kum- 


lu'ya saat 14.30 sıralarında bir kişi tarafından ateş açıldı. Olay sırasında göğsünden iki ve kalbinden bir kurşun yarası alan Avni Kumlu ağır 

(Devamı sa.7, sü. l'de) 


@ "Kiraz mitingine 
MHP'nin katılması 
AP içinde tepkiyle karşılandı” 

@ "imir örgütü olarak içimizde bir MHP faaliyeti kabul etmiyoruz” 


©" Askeri yönetimler, 
AP felsefesine ters düşer” 


OSMAN 
NURİ BÜYÜKER 
Adalet Partisi İzmir İl Başkanı Hayrettin Yorgancıoğlu, gazetemize verdiği özel demecinde, 
AP mitinglerine MHP ve MSP'nin katılmasına karşı olduklarını belirtti. 
Yorgancıoğlu, ayrıca 11 
Mart Pazar günü yapılan 
AP Kiraz mitingine MHP' (Devamı sa.7, sü.5'de) Köy-Koop'ta 

i eant] 
çalışan işçiler 

-e greve gidiyor 
ANKARA (ÖZEL) 
Köy-Koop Genel Merkezinde Çalışan işçiler, görüşmelerin işveren tarafından çıkmaza sokulması nedeniyle greve gidiyor, İşveren temsilcisi olarak toplusözleşme görüşmelerine katılan Köy-Koop Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Ergüler, anlaşmazlık çıkan her konuda, "Bana yetki verilmedi, Konuyu yönetim kuruluna götürmeliyim" diyerek görüşmelere lakayt bir tutum- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


va Aydınlık 


LAN 


"SOL” NASIL BİRLEŞECEK? 


Tam bir sene geçti Ümraniye katliamının üstünden. Ümraniye karışmıştı geçtiğimiz sene bu zamanlar. 18 Mart 1978 günü öldürülen 5 
işçinin ardından yakınları gözyaşı döküyor, mahalle halkı ise olaydan habersiz, tek tek ifade veriyordu. Halk "TİKKO yaptı" diyordu. 
"Kim yaptıysa Allah belasını versin' diyordu. Olaydan habersiz insanlar gözaltına alınmıştı. Aileleri de öfkeyle "bizim ne suçumuz var" diyordu. 

Öldürülen işçilerin "ülkücü" oldukları açıklandı. Yaşar Okuyan Valiliğin kapısında ölenlerin yakınlarının gözyaşlarından yararlanıyor ve solculuğa veryansın ediyordu. "İşte" diyordu, “solcuların vahşetiBlo"'Daha ne zamana kadar kan akacak?" Bunu söyleyen MHP' 


nin Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan'dı. Söyleyen Yaşar Okuyan ya, esas söyletenlere bakmalı. 5 işçinin öldürülmesini kimi gruplar savundu. Hatta bildiriler çıktı. Bildiriler yine "faşizme karşı mücadeleden" bahsediyordu. Hatta gazetemiz bu olayla ilgili halktan bilgi topladığında ve yazdığında tehditler gelmeye başladı. Tunceli' de bazı gruplar Aydınlık dağıtan arabanın önünü kesiyor ve gazetemizi yakıyordu. 

Ümraniye olayı bir örnektir. Türkiye nice Ümraniyeler yaşadı. Hep birlikte yaşadık. Beş işçiyi bir karanlık köşeye götürüp öldürmek solculuk mudur? Bu anlayışla birleşmeli midir Türkiye'deki sol? 

Bütün okuyucularımızın mektuplarını bekliyoruz. 


Yaşar Okuyan'ın tekzibine cevabımızdır 


Yaşar Okuyan 8 Kasım tarihli yazımızı iyi okumamış. Biz sözkonusu yazımızda sadece Recep Haşatlı'nın öldürülüşünden bahsetmiyor, Hamido'nun da, Kocamustafapaşa MHP lokalinden çıkan cesetin katilinin kim olduğunu soruyorduk. Yaşar Okuyan nedense sadece 


Recep Haşatlı üzerinde durmuş. 


“Gerçek MHP'li adam öldürmez" imiş. MHP'de davadan dönenier vurulmaz imiş. Yaşar Okuyan başkanlığa mı oynuyorsunuz? Sayın başkanınız Türkeş'in ünlü sözüdür reddettiğiniz. Ben dönersem, beni de vurun diyor. Gerçek MHP'li yoksa siz misiniz? 

"Davadan dönenlerin vurulduğu yalanını Aydınlık gazetesi öte- den beri diline dolamıştır" diyorsunuz. Evet dilimize doladık. Dolamak zorundayız da Çünkü "gerçek MHP'li adam öldürmez" diye bir tekzip yolluyorsunuz ve bu tekzip Türkiye Cumhuriyetinin bir mahkemesinin karariyla gazetemizde yayımlanıyor 

İddiaları ispatlamamız gerekliymiş. Yalan ve iftira sermayemizmiş. Bizim sermayemiz sayfalarımızda görülüyor Yaşar Okuyan. Bizim sermayemiz, MHP Maraş'ı yaktı diye bize haber gönderen Maraş halkıdır. Bizim sermayemiz, Kocamustafapaşa'da lokalinizden bir cesetin battaniyeye sarılıp gizlice çıkartıldığını gören ve gazetemize haber veren Kocamustafapaşa halkıdır. Bizim sermayemiz 45 milyon Halk, Yaşar Okuyan. Sizin sermayeniz ne kadar? Bir de "bizden değildir'' diyerek basında reddettiğiniz ülkücüleri çıkarırsak, sizin sermayeniz 


ne kadar? 


Mahkemelerde “vur emri verenler" yargılanana kadar, biz "'davadan- dönenlerin vurulduğunu" dilimize dolayacağız. Bununla nereye varılacağını Türkiye halkı gösterecektir. 


teskere yazlımanınay == =~ 


Gyin Kana'an olay dini Koonmustafapaşa M.H.P, kokas] 


sırada 'dışarıdım eyni yaro gelen Natin ÖZDE 


İş Bes 


tabanon ile alnındım vurmak suretiyle işlediği ansuçundm ötür eylemine uyan T.C. Yasasının 448 
1l süre ile ağir havin coznsı ile cağalendırılma 


akli tutum va dn 


anışları yönündən işbadiği suç» 


SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ Kocamustafapaşa MHP Gençlik Lokalinde arkadaşını öldüren ülükcüye 20 yıl hapis cezası verdi. , (MAHKEME TUTANAKLARINDAN) 


FİKİR MEYDANI 


21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 


AMAN ilerledikçe 

o zamanın emperyalist güçlerini temsil eden Avrupa devletlerinin, ekonomilerinin gelişmesi- ne paralel olarak orman ürünlerine olan talepleri de gittikçe arttı. Fakat bu talebin karşılandığı kaynaklar da giderek daha fazla Avrupa dışına kaydırıldı. 20. yüzyıl başladığında Avrupa'da uzun bir süreden beri düzenli, bilimsel ormancılik yapılmaktaydı. Sömürgelerde ise sözkonusu olan, henüz yalnızca bir hammaddesi yağması politikasıydı. İleride göreceğimiz gibi geri ülke- 


lere "bilimsel ormancılik" ihracı (!), işin içine tekellerin o karışmasıyla 


başladı. Her şeye rağmen hele 2. Dünya Savaşı sonrası gerekli olan yoğun imar faaliyetleri dolayısıyla, Avrupa ormarları da aşırı faydalanmalara hedef olmaktan kurtulamadılar. Gerçi kendi orman kaynakları oldukça zengindi ama, 
2. Dünya Savaşı sonrasında sömürgelerini büyük ölçüde kaybetmiş oldukları ve dünya hegemonyasını ABD'ye kaptırdıklarından belli bir dönem kendi ormanlarını da tahrip etmek zorunda kaldılar. Öte yandan ABD'de de durum hemen hemen çıkmaza girmek üzereydi. Kuzey Amerika' nın uçsuz bucaksız ibre- li ormanları da, kıtanın Avrupalı sömürgecilerinin başlattığı, sonra da bizzat Amerikan "hür teşebbüsü"'nün : yıllar boyu devam ettirdiği yağ- 
«macı faydalanma yüzünden gerilemeye başlamıştı. Böylece Kuzey Amerika'nın ve Avrupa'nın "Sanayileri gelişmiş" devletleri kendilerini taban tabana zıt iki sorun karşısında buldular: 


Bir yandan odun hammaddesi kullanan sanayinin, inşaat sektörünün, vb. gittikçe artan talepleri, öte yandan bozulan doğa dengesinin do- 


MALATYA 


Ben Malatya'nın Darılı köyünün muhtarıyım. 
Köyümüzün diğer köyler gibi birçok sorunu vardır. 
Bunlardan en önemlileri yol, elektrik ve okul sorunudur. Kazamıza uzaklığımız 85 kilometre. Yol yok, hastamız ölür. İki günde bir dolmuş gelir, o da çamura batar. Öğ- 


LER Emr 
MATEMATIK 


Ahlak dersi 


dünya ormancılığı 


(2) 


Sule Emek 


Orman Yüksek Mühendisi 


aaa a a mm 


gurduğu felaketler, dogal dengenin yeniden ku- 


rulmasının mutlak zorunluluğu, o ormanların vazgeçilmez dolaylı 


yararları... Sanayinin taleplerini kendi ormanlarından karşıladıkları takdirde, karşılarına bir dizi yeni ve çözülmesi güç sorun çıkacaktı. Ama bu talebin karşılanması da zorunluydu. Çünkü orman ürünleri işleyen sanayi tesisleri, dev tekeller üretimlerini kısmayı bir an bile düşünmeden durmadan odun yutuyor, üretimi artırmanın, kârlarını yükseltip yaygınlaştırmanın yollarını arıyorlardı. Bu durumda en iyi yol yoksul ülkelerin ormanlarını eskisin- den çok daha geniş şekilde üretime açarak kendi çevre koşullarını tahrip etmeden orman ürünleri ihtiyaçlarını buralar- dan karşılamaktı. Bu aynı zamanda büyüyen sermaye fazlasını aktaracak yeni alanlar da yaratacaktı. Öte yandan gelişen teknoloji odunun kullanma alanını durmadan genişletiyordu. Kagıttan İpeğe kadar birçok ürünün ilkel maddesi olan odun emperyalistlerin dikkat ve iştahasını gittikçe daha fazla çekmekteydi. Ve böylece dünya ormanlarına karşı yeni bir saldırı dalgası gelişti. 

Bu dönemde Birleşmiş Milletler Örgütüne 


bağlı olarak kurulan 
FAO (Gida ve Tar.m Organizasyonu) dünya 


orman kaynaklarının kullanılmasını uluslararası düzeyde düzenleyen bir örgüt olarak ortaya çıkti, "Gelişmekte olan ülkelerin tarımsal ilerlemesini sağlamak, açlık sorununa çözüm bulmak" gi- 


bi amaçlarının arkasında bu ülkelerin tarım ve ormancılığının tekeller için bir yatırım alanı, bir hammadde deposu ve bir pazar haline getirilmesi gerçeği yatıyordu. Gelişmekte olan ülkelere "kalkınmak için" kavak dikmeleri, yapay ormanlar kurmaları önerilmeye başlandı. Her türlü bitki için en uygun yetişme ortamı olan derin, sulak, kaliteli topraklar, fazla gelir getirdiği gerekçesi ile kavak dikimlerine ayrıldı. Bizde de yerli uzmanlar tarafından kavaklıklarla tarla bitkileri üretiminin karşılaştırması yapıldı ve daha karlı olduğu için kavak yetiştirilmesi uygun bulundu. Üzüntü vericidir ki, aç bir ulusun zengin de olamayacağı unutulmuş, buğday yerine kavak yetiştirilmesi isteniyordu. 

Uluslararası örgütler ve gelişmiş ülkeler yalnızca kavak yetiştirilmesine, ya da yüksek istek- 


li türlerle kaliteli topraklarda yapılan ağaçlandırmalara kredi veriyorlardı. Yoksul ülke- 


lerin bozulmuş ormanları, ıslahı gereken dağlik bölgeleri ile kimsenin ilgilendiği yoktu. Pek çok ülke, gerekliliğinin tartışılmasına bile fırsat kalmadan, hızlı gelişiyor diye bir takim ya- 


bancı türlerle ağaçlama' 


yapmaya zorlandı veya teşvik edildi. Ormancıların gayet iyi bildikleri gibi Türkiye'de bu ülkelerden biridir. Ve şimdi geçmişte yaptığı bu hatayı tamire çalışmaktadır. 

Emperyalistler bir yandan da "kaynakları" hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için 


Pe 


dünya ormanlarının envanterinin yapılmasını istiyorlardı. Orman kaynakfarı hakkımda birinci elden bilgi sahibi olmak yanında bu iş emperyalistlere büyük çıkarlar da sağladı. Çünkü gelişmekte olan ülkeler, orman envanterlerini yapmak için —çeşitli yabancı ve uluslararası kuruluşların önerilerine uyarak— genellikle yabancı uzmanlardan faydalandılar. Bu yabancı kuruluşlar tarafından: sağlanıp gönderilen ve fahiş ücretlerle çalışan bu uzmanlar, emperyalizmin hizmetinde ulusal ormancılık politikalarını dinamitlemekten başka bir işe yaramadılar. Türkiye de bu uzmanları kullanan ülkelerden biriydi. 
Ve sayelerinde ormanlarımız birkaç ay içinde 10.5 milyon hektardan 
20 milyon hektarın üzerine çıktı (1). Üretimimiz de ona göre arttı tabii. 


Yine bu uzmanların önerileri ve hazırladıkları projeler aracılığı ile gelişmekte olan ülkelere giren "teknik yardım"'lar, bir yandan bu uzmanların yüksek ücretlerinin, ihtiyaç gösterip satın aldırdıkları alet, makina ve ekipmanın finansmanın- da kullanılarak geldiği gibi geri.. giderken, diğer yandan ülke içinde emperyalist tekellerin amaçlarına hizmet edecek, onlarla işbirliği yapabilecek bir teşkilatın, bir sömürme mekanizmasının kurulmasında kullanıldı. Halklara da doğal zenginliklerinin elinden alınmasına seyirci kalmak ve üstelik alınan borcu ve faizini ödemek için daha çok çalışıp daha fazla sömürülmek düştü. 


Darıcı köyü Muhtarı Ali Zengin 


Köylü ne yaparsa her işi harap, zengin ne yaparsa çevirir dolap 


retmen gelir bu nasıl köy diye muhtara çatar. 
Muhtar ona yalvarır, yakarır, öğretmen beğenmez çeker gider. Mezramız olan Korukoyan'a değil araba, helikopter bile giremez. 

Kendi gücümüzle yaptırdığımız okul kerpiçtendir. Yağmurda he- 


men başlar su akıtma- ya. Bahçesi hiç yok. 
Arazi dağlık, traktör giremez. Öküz kalmadı, ekin bilinmez oldu. Bir kayısı vardır ona da ya kış vurur, ya da tırtıl düşer. 
Yine elimiz hamur, karnımız aç. Analar çocuğunu kerpiç okulda aç yatırır. Ev yapmak için 


konalı beri en yeni kopye çekme 


biraz taş toplarız, sel götürür. Başlar köylü göçelim, köye gidelim demeye. Köyümüzün yarısı kalmadı hep şehre gitti. 
Şehirde de olsa yine fakir köylüm. 


Seçim yaklaşır, gelir bir kodaman. Bir oğlak var hemen keseriz ona. 
Hemen başlar anlatmaya: “Zor geldim. Yollarınız çamur. Partimiz iktidar olsun, yollarınızı yaptırırım. Partim iktidar olunca yaptırmadık iş kalmayacak." 


Büyük umutlarla iktidara gelen Ecevit hiç bir dediğini yapmadı. "Kalkınma köylüden başlayacak, "Köy-Kent kuracagız", "Akgünler getireceğiz" dedi ama iktidara 


Bu "reorganizasyon" esnasında gönderilen uzmanlar bir yandan kanunları hazırlarken, öte yandan da ormanların işletme amaçlarını, ormansanayiinin kuruluş biçimlerini (o düzenlediler. 
Bir taraftan da yöneticiler, teknisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler çeşitli yollarla emperyalist ülkelere çağrılarak oralarda kendilerine emperyalizme bağımlı, onunla işbirliği yapmaya hazır, emperyalist kültüre hayran bir kişilik kazandırılmaya çalışıldı. Emperyalistler gelişmekte olan ülkelere artık rahat rahat "ulusal çıkarların o ötesinde, ve belki de ona ters düşebilecek dünya çıkarlarına hizmet"ten söz edebilirlerdi. Çok değil, daha 1970'lerin başında, FAO'nun düzenlediği bir Ormancılık o Kongresinin tebliğinde işte böyle deniyordu. 


Bütün bu gelişmelerin sonunda bir yandan yoksul ülkelerin ormanlarının denetimi tekellerin eline geçerken, bir yandan da bu ülkelerin orman sanayileri yine bu tekellerin istediği yönde ve onlagabağımlı olarak gelişti. 
İster direk sermaye yatırımı yoluyla olsun, ister yardım adı altında hükümetlere verilen borçlarla olsun, orman ürünleri işleyen büyük tesisler hep yabancı sermaye katkısı ile gerçekleşti. Ve bu ülkelerde orman ürünleri sanayiinin de hep böyle büyük tesislerden ,meydana gelmesi teşvik edildi. Oysa büyük orman sanayii tesisleri gelişmekte olan ülkelerin bünyelerine hiç de uygun düşmemekteydi. 


Fakat zaman ilerlemektedir. Geçen zamanla birlikte dünya da değişiyor. Buraya kadar çizdigimiz bu tablo, mutlulukla görüyoruz ki, şimdi değişmeye başlamıştır. 

(Devam edecek) 


gelince bizi unuttu. Bütün umutlarımız söndü. 
Dış ülkelere avuç açarak ne köy ne de kasaba kalkınır. Kendi gücüne güvenmesi gerek Ecevit'in. 
Şimdiye kadar yol için, elektrik için köprü için müracaat ettim. Elime ancak bir tomar imzalı mühürlü kağıt geçti. Başka bir şey yok. 


Sekiz kat yapın siz Ankara'ya binayı. Köylü ne yaparsa: her işi harap. Zengin ne yaparsa çevirir dolap. Ne söylesem bitiremem derdimi. 
Bitiremem efkarımı. 


Bu yazıyı yazmakla karamsarlığa kapılmıyorum. Çünkü Aydınlık 


günleri biz getireceğiz." 


lütfü oflaz 


Büyük laf 


Carter'ın masasına vurduğu yumruğun aynısını vuruyordu 1 Nisan 1978'de yaptığı basın 


toplantısında Süleyman Demirel! 


Oldukça iddialı konuşu 


yordu: 74 


"Bana bir tek milliyetçi gösterin ki banka 


soymuş olsun? Gösterin ki 


i şu zamana kadar bu 


konuda söylemiş olduğum; tüm sözleri geri 


alayım..." 
Hay hay beyim. 
Al o zaman! 


Adı: Remzi Tayır... İşi: ODTÜ'de işçi... 


Adı: Ercüment 
Teknik Öğretmen Okulu ö 


Dağıstanlı... 


İşi: Erkek grencisi. . . 


SUÇLARI: 26 Eylül 1978 günü Bahçelievler'de bulunan Akbank Şubesini silah zoruyla 


soymak... 
22 Kasım 1978 günü Ba 
Petrol Ofisini silah zoruyla 
15 Aralık 1978 günü 


hçelievler'de bulunan soymak... 
Cebeci Kömür Tevzii 


Bürosunu silah zoruyla soymak ve 124 bin 787 

liraalmak... 
Soygunlardan maksatları: Ülkücü davaya si: 

lah sağlamak ve bunun için soygunlar yapmak 


u 


amacıyla gizli örgüt kurmak... 
İşte bir değil iki milliyetçi ve gerçekleştirdikleri bir değil üç soygun... 


Süleyman 
Buyursun lafını geri alsı 


Beyin kulağına 


küpe olsun, * 


Bir daha da elin adamlarının (!) avukatlığını 


yapmasın. 
Tontonum benim. 
Ne demiş atalarımız: 


"Büyük lokma ye, büyük laf etme..." 


Büyük laf dedik de aklımıza geldi. 


Türkeş, 28 Haziran | 


978'de yaptığı basın 


toplantısında Demirel'den hiç de aşağı kalmi- 


yordu hani. 


Kendinden gayet emin konuşuyordu: 


“Hükümet belki yarın, 


belki yarından da ya- 


kın bir zamanda düşürülecek..." 


Fırsatı kaçırmayan bir 


meslektaş soruyordu: 


“Hükümet nasıl düşürülecek?" 


Alpaslan beyden cevap: 


“Olduğu zaman göreceksiniz. Olma yolunda. 


Cok yakında olacak..." 


Neredeyse bir buçuk yıl dolacak. Hükümet 


hâlâ yerli'yerinde. 
Düşerse de birilerinin 


gayretleriyle(!) değil, 


kendi beceriksizliğinden düşecek, 


Atalarımız ne demiş? 
"Büyük lokma ye, 


büyük laf etme..." 


Hele adın. Hüseyin Feyzullah'sa hiç, etme! 
Hüseyin Feyzullah'ın ne olduğunu bilenler, 


bilmeyenlere anlatsın. 


-SOLDAN SAĞA: 1) Yeni dağılan NATO uzantısı» örgüt- Avrupa'da bir yarımada. 2) Tasdik etmek, benimsemek. 3) Yaprakları yaz kış yeşil kalan bir bitki ya da bir ilimiz - Ter- , si etkili olan, aktif. 4) Bazı yörelerde babanm kız- 


DÜNKÜ 
LUMACANIN ÇÖZÜMÜ 


kardeşine denir - Alınmak incinmek. 5) Yapılacağına dair söz verilen şey - Kim- 


yada nikelin simgesi. 6) Tersi müzikte yankı me, temayül. 7) Tersi Uzakdoğu dövüş sporlarında si- 


yah kuşak derecesi - 
8-) Sonuçlarını bilerek, bildiği 


Tersi odun ve kereste kıymığı. 


halde. 


YUKARIDAN AŞAĞI: i) Sovyetler'in baskı ve dene- 


timi altında olan bir ekonomik ör 


güt. 2) Edirne'nin E- | 


ge Denizi kıyısında olan bir ilçesi - Adale. 3) Dolaşım, devran (eski dil). 4) Türkiye Yazarlar Sendikasının sim- 


gesi. 5) Bazı Latin Amerika tünleşmiş hakim sınıfların yö 


ülkelerinde görülen, bünetimi. 6) Pozitif elekt- 


rot - Bir renk 7) İz, işaret - Bir emir. 8) Bir bayan adı-Tersi üzüm bahçesi. 9) Ekinlere zararlı bir böcek. 
10) Kilometrenin kısa yazılışı. 11) Hastanelerin mikrobik hastalıklar servisi. 12) Bir ay. 


ŞEFİK HÜSNÜ 


KOMİNTERN 
ORGANLARINDAKİ 
YAZI VE KONUŞMALAR 


40 yıl Türkiye proletaryasına ve TKP'ye önderlik 
eden, 7 yıl süreyle de Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesinde görev alan ŞEFİK HÜSNÜ ' nün 
bir çok sorum ele alan 1925-1934 yıllarına ait 25 
konusma ve yazısı, 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK Kıvılcımlı'nın Burjuva Devlet ve Ordu Teorisinin Eleştirisi 


SELÇUKLU VE OSMANLI FEODALİLESİNİN DOĞUŞU ÜZERİNE BİR İNCELEME 


Şiirler 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


PARTİ. 
GUNIŞIĞI 


teknikleri uygulanıyor 


Adı ahlak olan ve güya bize ahlak kazandıracak olan Di ders aslında ahlaksızlıktan başka birşey kazandırmıyor. Ahlak dersleri konalı beri Öğrenciler ahlaksızlığa alıştı. En yeni kopya çekme teknikleri bu derslerde uygulanıyor. Çoğu öğretmenise buna ses bile çıkarmıyor. 
Ahlak dersi öğrencinin gözünde bir 


gim gibi ya kopya çekiliyor, ya da aklına ne gelirse doğru yanlış demeden yazılı kağıdını dolduruyor. 

Ahlak öğretmenlerinin yazılıları veya ödevleri okumaları ise çok ilginç. Onlarda not defterini açmaya bile gerek duymadan şöyle diyorlar. “Hepinize on." Durum 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Hanoi kendi kendini 


tekzip etti? 


Vietnam 

Parti gazetesi, 
Çin harekatı sonunda ağır kayiplara uğradığını kabul etti 


s HANOİ 
Reuter Ajansı Vietnam'ın, dün ilk kez olarak Çin harekatından “Çok bü-Vi zarar ve kayıplarla" çıktığını kaul ettiğini bildirdi. 
Vietnam Komünist Partisinin günlük yn organı olan ''Nhan Dan” Gazesi konu ile ilgili olarak şunları yazdı: "Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in saldırısı bizi ağır kayıplara uğratmıştır. 19 sınır kasabamız yerle bir olmuş, bir çok aile parçalanmış ve 


Vietnam 
Sekreteri Le Duan. "Büyük zaferler" kazânmış olduğunu söyleyen Hanoi yönetimi bir hafta içinde gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı: "Ağır kayıplara uğradık. "' 


"Komünist" Partisi Birinci 


zaterier kazandığını” one sürmüştü, 

Parti gazetesi, Cin'in Vietnam'a karşı giriştiği harekatın, Sovyetler Birliği ile ABD'nin arasını açmak amacını taşıdığını öne sürerek şunları iddia etti: "Emperyalistlerle işbirliği yapan Çinliler Sovyetler Birliği ile ABD'nin arasında bir anlaşmazlık çıkarmak istemişlerdir. Amaçlarının çok kötü olmasına rağmen, güçleri sınırlıdır ve hem ülkelerindeki hem de kendi aralarında- ki durum gittikçe bozulmaktadır." 


Anayurtlarına dönmek için gösteri yapıyorlardı 


Moskova polisi 
200 Tatarı 
tutukladı 


MOSKOVA(AA) 
Fransız AFP Ajansı 
Moskova çıkışlı bir haberinde Tatarların yeniden Kırım'a dönmelerine izinverilmesini istemek amaciyla Moskova'ya gelen ve gösteri yapan 200 Tatar, "Güvenlik" kuvvetlerince tutuklandıktan sorra, ikamete mecbur edildikleri Özbekistan'a geri gönderildi. 

Uzun bir dönemden beri sürüldükleri anayurtlarına dönmek için mücadele eden Tatarlar çeşitli yullarla merkezi yönetime karşı mücadelesini sürdürüyor. 

Hatırlanacağı o üzere, Tatarların davasını savunan Mustafa Cemilof, ge- 


Sanandaj'da çarpışmalar urdu 


© Ayetullah Talegani, bölgede halkın taleplerini ve sorunlarını inceliyor 

© isyancıların 30 Mart halk oylamasını engellemeyi amaçladıkları ve Moskova yanlısı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


İran'ın Kuzeybatısın- da Kürtlerin yaşadığı bölgedeki Sanandaj Kentinde ayaklanan bir grupla hükümet kuvvetleri arasında dört gündür devam eden çarpışmaların durduğu bildirildi. ; 

Homeyni tarafından bölgeye gönderilen Ayetullah Talegani, çarpış- 


fertlerini kaybetmiştir Hatırlanacağı üzere Vietnam Hükü- 


zellikle Hanoi Radyosundan yaptığı yayınlarda Vietnam birliklerinin” yük 


Mi 


ner gidiyor 


ÇİĞDEM KÖMÜRCÜOĞLU 
SABİT YÜRÜRDURMAZ 


Fotoğraflar AYDINLIK 


RAN halkı, geçtiğimiz yıl dünyanın şaşkın 

bakışları arasında, kanlı bir baskı rejimine 

karşı ayaklandı. Binlerce ölü verdi. Sonur- 

da üç gün süren şiddetli bir çatışmayla o güne dek köküne kadar sarsılmış olan köhnemiş monarşiyi yerle bir etti. 


1 Şubat günü Tahran'da yaşanmakta olan devrimin verdiği büyük coşkuyla 32 kilometrelik yol boyunca haykıran, yürüyen Ve hatta koşturan milyonlarla ifade edilen bir kitle, hiç bir gücün bir halkın iradesinin önünde duramayacağını kanıtlayan canlı bir abideydi 


"GEÇİCİ HÜKÜMETİ GERÇEKTEN Mİ KURACAKSINIZ?” 


Gece yarısı, Saat 01.00 Pistin üstünde uzun süre dolaşan uçak, büyük bir gürültüyle havalandı. İran' da milyonların beklediği, dünyanın gözünü diktiği uçak sonunda Tahran'a doğru yola çıktı. Paris'in ışıkları yavaş yavaş kayboldu. O sırada uçağın içinde hüküm süren sükünet, son günlerde kapananaçılan havaalanları; İran'da hâlâ şehitler vererek devam eden gösteriler: dönecek-dönmeyecek tartışmaları ve suikast tehditleri sonucu kopan fırtınayla tam bir zıtlıkoluşturuyordu. 

Türkiye, Irak, Fransa derken Ayetullah Homeyni'nin 15 yıllık sürgün hayatını sona erdiren ve Ge. 
çici hükümetin kurulmasıyla noktalanan yolculuğu böyle başladı. Ama böyle bir hükümetin kurulabileceğine ve iktidarı alabileceğine uçaktaki basın mensupları arasında pek ihtimal veren yoktu. Yaygın kanaat, ya Bahtiyarla uzlaşılacağı ya da geçici hükümetin iktidarı almayı başaramadan bir darbe olacağı ve iç savaşın başlayacağı şeklindeydi. 

Aslında uçak havalanana ve hatta Tahran'a inene kadar Homeyni'nin Bahtiyar'la uzlaşmadan İ ran'a dönebileceğine de pek ihtimal veren yoktu. 
Özellikle son iki hafta içinde birkaç kez ertelenen yolculuk bu görüşü kuvvetlendiriyordu, Dönüşün ertelendiği bildirilirken yapılan açıkiamalar genellikle zevahiri kurtarma çabaları olarak nitelendiriliyordu, Sonunda Neuphle-Le-Chateau'da gene “gidebilecek misiniz?'* türünde yarı alaylı bir soruyu sabrı taşan Dr.Yazdi şöyle cevapladı: 

"Siz bugüne kadar bize asla inanmadınız. Ama bakın göreceksiniz, başaracağız." 

Uçağın daracık koridorlarında da bu tür sorular kesilmedi. 

“Geçici hükümeti gerçekten mi kuracaksınız?" 

“Siz, biz şaka mı yapıyoruz sanıy orsunuz"'diye cevapladı Sadık Gotzade 

Aslında kimse şaka yapamıyor. İran'da durum gayet ciddi. Yalnızca eskiden İran'a gittikleri zaman Şah'ın sarayında ağırlanmaya alışmış Batı hüyük basının bir kesimi, "fanatik" olup olmadığına bile karar veremedikleri bir adamın kapısında dörtbeş saat beklemeye ve buradan yapılan açıklamaların doğru olabileceğini kabul etmeye bir türlü alıştıramadı kendini. Ne var ki İran'da bir tüdü kesilmek bilmeyen halk hareketi gene bu kapıyı aşındırmak zorunda bıraktı onları. 


UÇAĞI BEKLEYEN TEHLİKE 


Son zamanlarda uçağın düşürülebileceği yolunda ortalığa yayılan bütün söylentilere rağmen görünen şuydu ki, uçak için tek tehlike Tahran'a inemeyip, geri dönmesiydi. Bırakalım Homeyni'nin öldürülmesinin İran'da yolaçacağı karışıklığı, ne kadar çılgın olursa olsun kimsenin Fransa'ya ait, içinde Fransız personelle birlikte yabancı gazetecileri de taşıyan bir uçağa ateş açması olanaksızdı. 
Bu anlamda Fransız personel ve bizler Homeyni' 

, nin can yeleği rolünü oynuyurduk 

Ama Homeyni'ye suikast yapılabileceği yolunda söylentilerin çıkması, son günlerde Avrupa'nın dört bir vanından hatta İran ve Amerikadan lranlıların Neuphle-Le -Chateau'ya doluşması, Fransız polisine epeyce ter döktürdü Önceleri sadece Homeyni'nin kaldığı tek katlı pavyonun önünde iki polis beklerdi. Sonunda kalabalığı engellemekten aciz kaldıkça polis sayısını artırdılar Derken gireni çıkanı aramaya herkese kimlik sormaya başladılar. Havaalanında da yoğun tedbir alınmıştı, Arama sırasında tek tek her fotoğraf makinesi, teyp vb çalıştırıldı. Bekleme salonunda da fotoğrafÇılardan ve televizyon kameralarından fırsat bulabildikleri ölçüde Homeyni'yi kuşatma altın- 


“Nhan Yan Gazetesi, Çin'in Vietlatırlanac: nam'ı ekonomik olarak boğmak istedimeti Çin'in ihtar harekatı sırasında ö- gini de iddia ederek, Çin'in Vietnam'a 

971 yılından beri düşmanlık beslediğini ileri sürdü. 


çenlerde tanıksız ve avukatsız olarak yapılan bir duruşma sonucunda dört yıl "çalışma kampı" cezasına çarptırılmıştı. 


da tutmaya çalıştılar. Uçağın kapıları kapanma- dan önce polislerin derin bir nefes aldıklârı gözlerden kaçmadı 


"UÇAK İNEMEZSE KATLİAM OLUR" 


Sabaha karşı Tahran'a yaklaşırken bir İranlıya uçak inemezse ne olacağını sorduk, "Katliam olur' dedi, Uçak havaalanına inene kadar'diğer İranlılar da bu kuşkuyu paylaştılar, Gerçekten de işler bu raddeye geldikten sonra uçağın inememesi bazı çılgınların halkı katletme teşebbüsüne girişimlerin - den başka bir anlama gelemezdi. Nitekim bundan tam bir hafta sonra tereddütle de olsa böyle bir girişimi denediler. Anında direnişle karşılaşan darbe girişimi ordu içinde Şaha bağlı generallerin de so- 


nunu getirdi. p 5 
g Ama Tabran'ı çevreleyen karlı dağlar 


göründükten ve özellikle uçak Tahran'ın üstünde daireler çizmeye ve bir alçalıp bir yükselmeye başladıktan sonra, uçağın içinde tansiyon yükseldi. 
Aslında genellikle kurşunlanmayacağımızdan ya da bombalanmayacağımızdan emindik, Ne var ki, herhangi bir açıklamanın yapılma ması havayı oldukça gerginleştiriyordu. Bu konuda uçağın erken geldiğinden ve havaalanının güvenliğinin sağlanamadığından başka bir açıklama yapılmadı. Böylece havaalanının dışında bekleyen milyonlarla kuçaklar mak üzere uçağı terkettik 


Talabani”nin, ayaklanmayı desteklediği bildirildi 


ce, İlomeyni nin uçağından inince, milyonlarla kucaklaştı 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bu''anlamda !: Şahyad.Ancak halk uğrunda mücadele ettiği davanın adını vermiş artık bu alana: Özgürlük Meydanı. Hömeyni'nin geldiği gün özgürlük savaşçı- 


Tarı bir kez daha doldurdular dlanı 


Ayetullah 
Ruhullah 


Homeyni 


maların sona ermesinden sonra, kent halkı ile görüşmeler yaparak sorunlarını incelemeye başladı. 
Talggani ile birlikte, Ho- 


Ayetullah Homeyni 15 yıllık bir sürgün yaşamından sonra Paris'ten anavatanına dönüyor. 150 gazeteci, Homenyi'nin 50 kişilik heyeti ve Air . France 


mürettebatı. Artık yeni bir dönem başlıyor... 


Puslu bir Ekim günü Paris'e inen uçak, alışılagelmemiş bir yolcu taşıyordu. Başında siyah türbanı, kahverengi peleri- 


onun kararlarını dinliyor. Yakınları Homeyni'nin dalkavukluktan nefret ettiğini ve kendi etrafmdà bir saray mabeyincileri 


Homeyni gücünü ölçerek 


adım adım iktidara yürürken, Bahtiyar hükümeti ortadan kaybolmuştu 


mesiydi. 


ni ve bembeyaz sakalıyla İran'da Şah'a karşı yükselen muhalefetin önderi Ayetullah Ruhullah Homeyni, 20. yüzyılın sonunda İran'da dünyada pek rastlanma. 
yan bir olay meydana geliyor, dünya çapında çökmekte olan feodal Sınıfın içinden gelenbir dini önder İran halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine önderlik ediyordu. Bir süre sonra biz de kendisiyle görüştüğümüz zaman en çok dikkatimizi çeken Ayetullah'ın bir din adamından çok bir siyaset adamına benze- 


Kendisini yakından tanıyanların anlattığına göre, 25 yıla yakın bir süre köylülerin arasında yaşayan Homeyni, İran halkını çok yakından tanıyor ve taleplerini iyi biliyor, Bu nedenle halk 


0————————— 


yaratmak istemediğini belirtiyorlar. Buna karşılık açık yüreklilik. 
le, hesap peşinde koşmadan konuşan herkesi ilgiyle dinlediğini anlatıyorlar, 

Homeyni de, Şii anlayışına uygun bir şekilde, siyasetle dinin birbirinden ayrılmayacağını'ileri sürüyor. Yıllar yılı İslam hükümeti üzerine verdiği konferanslardan oluşan kitaplarının özünü, Pehlevi rejiminin mahkum edilmesi oluşturuyor. Bu konferanslar, önce dini unsurları sonra da tüm halkı monarji rejimine karşı harekete geçirmeyi amaçlıyor, Daha 1941 yılında yayınlanan bir Kitabında, Rıza Han'ın diktatörlük rejiminin emirlerinin hiç bir değeri olma. 
dığı, parlamentonun zorla kabul ettirdiği bakanların, bakan olma 


sıfatını taşımadıklarını savunuyor. 

300 yıldır sömürgeci devletlerin, İslam ülkelerini zayıflatmak geri bıraktırmak ve kendilerine bağımlı hâle getirmek için gerçek İslam düşüncesini saptırdığını ileri süren Ayetullah, adaletsiz yöneticilere boyun eğmeyi savunan din adamlarını da şid. 
detle kınıyor. 


Bazı din adamlarının Musad. 
dık'ı deviren darbeyi destekleme. 
si üzerine onlardan ayrılan Homeyni, 1959 yıllarında Ulusal Cephe'nin "Reformlara evet /bas- kıya hayır"' sloganına da karşı çıkıyor. Bağımsızlık olmadan re. 
formların gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu | savunuyor, 
1963 yılında Şah'ın Ak dewiminil 
ve Amerikalılara yargılama hakkı tanımasını protesto etmesi üzerine 15 yıl sürecek sürgün hayatı başlıyor. 


meyni'nin ekonomik işler danışmanı Benisadr ve iki önemli dini lider daha Sanandaj'a gelmişlerdi 

Ayetullah 'Talegani ile görüşmeye gelen heyete 
Dr, Ahmet Müftüzade başkanlık etti 

isyancıların Sanandaj askeri kışlasını çembere almaları ile bu bolgede yoğunlaşan çarpışmalar- da çok sayıda insan ölmüş ve şehir hastanesi varalılarla dolmuştu 

Homeyni'ye bağlı örgütler tarafından yapılan 


bir açıklamada, isyan 
girişiminin özellikle 30 
Martta yapılacak olan 


halk oylamasını engelle mek amacını taşıdığı belirtildi. Haberi veren kaynaklar isyan girişiminin Moskova yanlısı Kürt lideri Celal Talabani tarafından desteklendiğini haber veriyorlar 


MISIR-ISRAİL 
ANLAŞMASI, ABD 
VE İRAN PETROLU 


Öle yandan Iran Hu kümeti, o Mısırİsrail an laşmasının imzalanmasın dan sonra da ABD'ye petrol sevkinin sürdürüleceğini açıkladı. Washing ton'daki İran Büyükelçi liğinin sözcüsü Şeriat Ru hanı tarafından yapılan açıklamada, Mısır ile İsrail arasında yapılacak anlaşmanın soruna esas li bir çözüm sağlayama yacağı belirtildi. Sözcü, bununla birlikte bu du rumun ABD-İran ilişkile tini etkilemeyeceğini bildirdi. 


İNTİZAM'IN DEMECİ 
İran Başbakan Yardımcısı Amir Abbas İnti zam, Çek gazetecilerine verdiği bir demeçte, "'İran'ın bundan böyle komünist ülkelerle olan ilişkilerinin artacağını" söyledi. İran'ın gelecekteki dış politikası hakkında sorulan sorulara İntizam şöyle cevap verdi: "Devrimin gerçekleşmesinden sonra doğal olarak Batı ülkeleri ile olan sözleşmelerimiz sınırlanacaktır Ancak, eşitlik ve iç işlerine müdahaleden uzak kalma ilkeleri altında dostça ticari ve ekonomik ilişkilerimiz sürecektir... Arl niyetli olmavan iç işlerimize karışmayan ve bize karşı içten davra nan devletlerle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişecektir. Sosyalist úlkelerle ve özellikle Çekoslovakya ile olan ilişkilerimizin sadece kuvvetlenmekle kalmayıp. 
gelişeceğine de inan maktayım." 
TAHRAN'DAKİ 
GÖSTERİ 
Perşembe günü Tahran" 
da Ayetullah Homeyni taraftarları tarafından. 
yüzbinlerce kişinin katıl dığı bir gösteri düzenlen di. Özgürlük Alanında dü zenlenen gösteriye bin lerce çarşaflı kadının da katıldığı görüldü. Göste nde “İslam Cumhuriye ti" lehinde sloganlar tek rarlandı 


Çin, Hindistan'ı protesto etti 


PEKİN 

Çin. Hindistan Hükü metine bir protesto nota sı göndererek. Sovyetler Birliği Başbakanı Kos, gin'in 2-15 Mart tarihle ri arasında Yeni Delhi'ye yaptığı ziyarel sırasında Çin duşmanı konuşmu lar yaptığını bildirdi 

Öte yandan Yeni Del hi'deki Çin Büyükelçisi 
13 Mart tarihihde avn! 
kentteki Sovyet Buyuk elçiliğinde (o düzenlediği basın toplantısında Kosigin'in yine Çin Halk Cumhuriyeti'ne saldıran açıklamalar yaptığını belirtti. 

Çin Hükümeti, nota sında, “Ev sahibi bir ül kenin topraklarında bir üçüncü ülkeye sözle saldırıda bulunmak uluslara; rası diplomatik uygula manın bir ihlali" olduğunu kaydetti 


Karamanlis'in' 


gezisi ve 
Balkan 


Konferansı elinin 

Geçtiğimiz günlerde sayfamızda yayınlanan haber ve sorumlarda, Moskova'nın karşı karşıya kaldığı kuşatmayı Balkanlar'dan yarmak üzere harekete geçtiğine dikkat çekmiştik. 

Brejnev'in bu amaçla “Makedonya Bulgaristan ındır” o hayalini yeniden canlandırmaya çalıştığını, Bulgar revisyonistlerini Yugoslavya, Romanya ve giderek diğer Balkan ülkeleri üzerine kışkırttığını dile getirmiştik. 


Aynı günlerde, Balkan ülkeleri özellikle de Yugoslavya ve Romanya Moskova'nın bu girişimlerine karşı uyanık bir tutum tâkınıyor. 
Yugoslav devlet yöneticileri Yugoslav halkını ve diğer Balkan ülkelerini, “Yeni bir Kamboçya" tehlikesine karşı uyarıyorlardı. 

Son günlerin gelişmeleri ve özellikle Yunan Başbakanının Yugoslavya ve Romanya'ya yaptığı geziler, Balkanlar'daki bu uyanıklılığın sadece Yugoslavya ve Romanyz ile sınırlı kalmadığını, Yunanistan'ın da aynı tehlikeye karşı tavır almaya yöneldiğini müjdeliyor. 

Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in gerek Tito ve gerek Çavuşesku ile yaptığı görüşmelerde bölgesel sorunların enine boyuna ele alınması ve bölke ülkelerinin birliği -üzerinde titizlikle durulması, Yunanistan adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. 
Karamanlis'in gezi dönüşünde "Balkanlarda barışın korunması konusunda Tito ve Çavuşesku ile görüş birliğine vardık" şeklindeki açıklamasına ise Brejnev'in sevinçle karşılaması herhalde beklenemez. 

Üstelik, Karamanlis'in Balkanlar'da izlediği birlik ve istikrarı sağlama politikası dünün bugünün politikası da değil. Yunan Başbakanının daha yıllar önce bu konuda atılmış somut adımları var. Nitekim, 1975 yılında toplanan Balkan Konferansı da bizzat O'nun girişimle. 
riyle gerçekleşti. 

Karamanlis, bugün de aynı tür bir konferansı toplanması gerektiğini ve Balkanlar'da meydana gelen gelişmeler karşısında bunun daha da zorunlu hale geldiğini savunuyor. 

Öte yandan, Bulgaristan da bir Balkan ülkesi ama, buna rağmen o böyle bir talebi duymazlıktan gelerek" Şimdiki halde ikili ilişkileri sürdürmenin daha yararlı olacağını" ileri sürü yor. Bulgaristan Devlet Başkanının önümüzdeki ay Yunanistan'ı ziyaret edeceğini de göz 


lerini "teker teker etkisizleştğr#me ve kazanma politikası" olarak tercüme edebiliriz. 

Bulgaristan'ın böyle bir konferansa, Balkan ülkeleri arasında siyasi bir birliğe yönelebilecek bu girişime karşı çıkması anlaşılır bir şey. 
Öyle ya, tam Balkan devletlerini teker teker yutacak bir planı yürürlüğe koymaya hazırlanmışsın , birisi kalkıyor, "hadi birleşelim ve Balkanlar'da barışı koruyalım" diye "oyun bozanlık"'ediyor. Bu olacak iş mi? 

Değil elbette, Ve Bulgaristan da faaliyetlerine set çekeceği, kendisine "ayak bağı olâğağı" daha şimdiden belli olan böyle bir Konferanstan yan çiziyor. 

Ama o "ikili ilişkilerden" yarar umadursun Balkan ülkeleri, "Dünyada o kadar çok barut fıçısı varken, bir de Balkanların barut fıçısı haline gelmesine izin vermemek" için çaba harcamaya devam edecekler. 


Lahey'de suikast: 


İngiliz Büyükelçisi öldürüldü 


SİR RICHARD SYKES 
58 yaşında öldürülen 


LAHEY(REUTER—AA) 


İngiltere'nin Lahey Büyükelçi , Sir Richard deki Büyükelçisi Sir Ric- Sykes İngiltere'nin yurthard Sykse: okan  dipndpki Büyükelçilerikimliği 4 er iki K nin güv. aliği konularında şi tarafından silahlı bir bir uzman" olarak tanınısaldırıya uğradı ve olay- yordu. 
dan sonra kaldırıldığı Sykes, Ikinci Dünya hastanede öldü. Saldırı savaşı sırasında gösterdiği 


sırasında kurşun yarası olan Büyükelçilik görevli'srinden 19 yaşındaki M.K Starub da hayatını yitirdi 

Hollanda polisinin verdiği bilgilere göre sabah evinden çıkıp arabasına binerken kurşunlara hedef olan Büyükelçi ve görevliye saldıran iki kişi olay yerinden koşarak kactı 


başarılar dolayısıyla İngiliz ve Fransız savaş madalyalarına sahip olmuştu 

Sir Richard Sykes, 
1976 yılında Başbakan 
Callaghan'ın isteği üzerine Dublin'deki İngiliz Büyükelçisi Christopher Enart-Biggs'in öldürülme, si olayını soruşturma amacıyla İrlanda Cumhuriyeti'ne gönderilmişti. 


TAYLAND 


BAŞBAKANININ 
SOVYETLER BİRLİĞİ 


GEZİSİ BAŞLADI 


MOSKOVA 


Tayland Başbakını General Kriangsak'ın Moskotâ gezisi dün başladı. AEP ajansına göre, Brejnev-Kriangsak görüşmelerinin başlıca amacı, Vietnam'ın Kambocya'da yarattığı durumu Güney Doğu Asya ülkelerine kabul ettirmek olacak 5 

Üç gün sürecek olan görüşmeler, Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksi Kosigin'in talebi üzerine gerçekleşiyor. Ki 

Öte yandan henüz resmen açıklanmamakla birlikte, ASEAN üyesi olan Malezya ve Singapur Başbakanlarının da önümüzdeki tarihlerde Moskova'ya bir ziyaret yapacağı belirtiliyor. 

Hatırlanacağı üzere Tayland Hükümeti, Vietnam birliklerinin Demokratik Kamboçya'yı işgal etmeleri- ne karşı çıkmış ve Heng Samrin yönetimini tanımayı redetmişti 

MOSKOVA BASINI MUTLU 

21 Mart tarihli Sovyet gazeteleri Tayland Başbakanının Moskova gezisine büyük önem verdiler. "Prav- da" gazetesi, birinci sayfadan verdiği bir makalede, General Kriangsak'ın Tayland-Sovyetler Birliği ilişkilerini genişletmeyi azruladığını öne sürüldü. 

Diğer gazeteler de Tayland Başbakanının Sovyetler Birliği (o gezisinin "Güney Doğu Asya'da istikrara katkıda bulunacağını "ileri sürdüler. 


23 Mart 1979 


Tekstil Sendikası şube seçimlerine doğru 


Çukobirlik "fe 
İOD'ye karşı mücadele yükseliyor 


© İGD'nin İstanbul ve diğer bazı illerden militanlarını Adana” ya yığdığı bildirildi 


ADANA (ÖZEL) 
Tekstil Sendikası Çukobirlik şube seçimleri peneken, işçilerin 
GD'ye karşı mücadelesinin yükseldiği, buna karşılık İGD'nin İstanbul 


ve bazı illerdeki militanlarını Adana'ya yığarak seçimleri zorbalıkla almaya çalıştığı bildiriliyor. 

25 Martta yapılacak olan kongrede sendika şu- 


be başkanlığına İGD'nin Mehmet Çapan'ı, İGD'ye karşı işçilerin de Ömer Fethi Güner'i aday göstermesi bekleniyor. Henüz başkan adayı açıklanmayan bir grup da Devrimci Birlik adıyla seçime katılıyor. 
Çukobirlik'e girmesin- den çok kısa bir süre sonra TKP'nin çağrısıyla "savaş Örgütü" kuran 


Re 


İşçilerin sözleşme farkları hâlâ ödenmedi! 


ZMİS, Ereğli Kömür işletmelerinde uyuşmazlığa gitti 


© Sendika yetkilileri, konuyu Ankara'ya ileteceklerini açıkladılar 


ZONGULDAK 


Zonguldak Maden İşçileri Sendikası - ZMİS'in 
8. Dönem toplu iş sözleşmesinin birçok hükmünü uygulamayan Ereğli Kömür İşletmeleri EKİ ile "uyuşmazlık" çıkardığı öğrenildi. 


Toplu sözleşmenin geçici 5. maddesi uyarınca, toplu sözleşme farkları- nın 5ila 10 Mart tarihleri arasında ödenmesi gerekiyordu. "'Bordrolarda yan- 


lışlık" olduğunu öne süren yetkililer, sözleşme farklarından doğan paraları hâlâ ödemediler. 

Öte yandan ZMİS yöneticilerinin de, işveren vekillerinin gösterdikleri gerekçeleri yetersiz bularak, konuyu Uygulama '- Denetleme Kuruluna götürdükleri bildiriliyor. 
Sendika yöneticileri, toplu sözleşmenin çiğnendiği gerekçesiyle durumu Ankara'ya ileteceklerini söylediler, 


Otomobil-iş Gebze” deki Çolakoğlu Fabrikasında grev kararı aldı 


GEBZE (ÖZEL) 
Gebze'de 600 işçinin Çalıştığı Çolakoğlu fabrikasında Otomobil İş Sendikası tarafından grev kararı alındı. Toplu sözleşme görüşmelerinde işverenle anlaşma sağlanamayınca alınan grev kara- 


rı fabrikaya asıldı. 

Bağımsız Otomobil-İş Sendikası ile Çolakoğlu Fabrikası işvereni arasında anlaşma sağlanamayan konuların, ücretler, iş güvenliği ve işçi sağlığı konuları olduğu bildirildi. 


Genel-İş ile Van Belediyesi arasında foplu iş sözleşmesi imzalandı 


ANKARA (AA) 


DİSK bağlı Genel-İş Sendikası ile Van Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı. 2 yıl süreyle imzalanan toplu 


ri şunlar: 


sözleşme işçilerin ücretlerine 200 lira zam sağla dı. Çeşitli sosyal haklarını da sağlandığı sözleşmede üye işçilere elektirik ve suyun ücretsiz verilmesi kararlaştırıldı 


© Birliğin kuruluş çalışmaları, 1,5 yıldır sürdürülüyordu 


BOLU (ÖZEL) 


Bolu'da kuruluş çalışmaları 1,5 yıldır sürdürülen Bolu Mahalli Sendikalar Birliği geçtiğimiz haf- 
“ ta içinde kuruldu. Birliğin kuruluşuna Türk-İş ve DİSK'e bağlı 8 sendika katıldı. 

Geçen hafta içinde yapılan ve 4 saat süren bir toplantı sonucu Bolu Mahalli Sendikalar Birliğinin kuruluşu gerçekleşti ve birlik yönetimi seçildi. 
Birliğin kuruluşuna katılan 8 sendika ve yöneticile- 


Türk-İş'e bağlı sendikalar: YSE—İş (Mehmet Gökmen, Niyazi Can, Mahir Çiloğlu), Çimse-İş (Mehmet Selçuk, Hüseyin Yetim, Hayri Çelen), Ağaç-İş Karacasu Şubesi (Şeref Kocabaş, Zekeri- ya Tüccar), Ağaç-İş Düzce Şubesi (Salim Çakır, Vahit Demircan, Ahmet Kılıç). 

DİSK'e bağlı sendikalar: Genel-İş (Lütfi Öz- türk, İsmail Kutlu, Celal Özdemir), Oleyis (Altan 


Mehmet Çapan, ilk iş olarak Ömer Fethi Güner' 
e ve işçilere karşı bir saldırı düzenlemiş, bu saldırıdan sonra, Tekstil Güney Bölge Temsilcisi (şimdiki Genel Yönetim Kurulu üyesi) Selahattin Uyar tarafından bu sendikanın Çukobirlik şubesi başkanlığına atanmış, fabrikada İGD'ye karşı mücadelenin yükselmesi üzerine Genel Merkezce görevden uzaklaştırılmıştı, 


Görevden uzaklaştırılmasından sonra işçilere karşı bir kez daha saldırı düzenleyen Mehmet Çapan fabrikadan atılmış bunun üzerine sendikanın Genel Başkanı Rıdvan Budak, Adana'ya gelerek İGD ile İGD'ye karşı mücadele yürütenleri uzlaştırmaya çalışmış, ancak bunubaşaramamıştı. 


Seçimlere Devrimci 
Birlik adı ile katılan grubun içinde yeralan işçiler de İGD'ye karşı olduklarını belirtiyorlar, 


Ancak fabrikadaki işçi kitlesinin ezici çoğunluğu İGD'ye karşı mücadelenin içinde yer alırken, bu grubun ayrı bir mücadele yürütmesi geniş işçi kitlesinin birliğini bozan bir davranış olarak değerlendirili yor. 


İşçiler şöyle diyorlar: "İGD'ye karşı olduğunu söyleyen bu grubun da geniş işçi kitlesiyle ortak hareket etmesinden yanayız. İGD'- yi yıkacak olan tutum da budur. Aksi davranış, şİGD'ye karşı olmak gibi gözükse de İGD'yi güçlendrir." 


Öte yandan İGD'nin İstanbul ve diğer bâzı illerdeki militanlarını Adana'ya yığdığı, bunlar aracılığıyla baskı uygulamaya çalışacağı haber veriliyor. İGD'lilerin özellikle fabrikadaki bayan işçilere gözdağı vererek, "burada olay çıkacak, kan dökülecek, gitmeyin" diyerek baskı yaptığı da belirtiliyor. 


İşçiler ise bu tür tehditlerin geniş kitlenin seçime katılmasını engelleyemeyeceğini belirtiyorlar, 


Bolu'da tüm engellemelere karşın Mahalli Sendikalar Birliğini kuran sendika yöneticileri toplu halde... 


Türk-İş ve DİSK'e bağlı 8 sendikanın ortak çalışmasıyla 


Bolu” da Mahalli Sendikalar Birliği kuruldu 


© Birlik Başkanlığına Mehmet Gökmen getirildi 


Çağlayan, Coşkun Metin, İbrahim Yılmaz), Tekges-İş (Durmuş Çankaya, Muzaffer Bakan, Bilal Sarıhan), Maden-İş (Cavit Bayrak, Yusuf Akbulut, 


Fahrettin Selen). 


Bolu Mahalli Sendikalar Birliği kuruluş toplantısında yapılan görev bölümü ile Birliğin Başkanlıgına Mehmet Gökmen, Sekreterliğe Altan Çağlayan, Mali Sekreterliğe Cavit Bayrak, Basın Sözcülüğüne Salim Çakır ve Halkla İlişkiler Bürosu Başkanlığına Mehmet Selçuk getirildi. 


Birliğin kuruluş toplantısında alınan kararlara göre, her sendika bir bankada açılacak hesaba her ay 500 lira yatıracak, Alınan kararlar arasında ayrıca grevleri 2 yılını dolduran Varan işçilerinin ziyareti ve Bolu Belediyesindeki grevci işçileri desteklemek için bir yürüyüş düzenlenmesi de bulunu- 


yor. 


ceğiz." 


Adana'da SSK konutlarına yerlesen işci aileleri, sokağa atılmak isteniyor 


© İşçi aileleri, ” haksızlık düzeltsin. Konutlardan çıkmamak için mücadele edeceğiz” diyor 


b. 


ADANA (ÖZEL) 


SSK konutlarında üç yıldan beri oturan ve geçenlerde çekilen usulsüz kura ile çıkarılmak istenen aileler bir toplantı yaptılar. Kadın ve çocukların da katıldığı toplantıda konuşan işçiler haksızlığın düzeltilmesini istediler, Aileler adına konuşan temsilci sorunu şöyle anlattı: 


“Bizi işgalci olarak tanımlıyorlar. Biz işgalci değiliz ve hakkımız olan konutu istiyoruz. On, onbeş yıldır konut kredi primi ödedik. konutlar bitince kura çekileceğini düşünerek dairelere yerleştik. Bu nedenle işgalci olarak tanıtıldık, baskı ve tehditlere uğradık. SSK'ya müracaat ettik. Yasal sürenin sonunda kura çekileceği cevabını aldık. Ancak şimdi SSK bizden habersiz çekilen kura sonucu konutları kendi bünyesinde çalışan işçi ve memurlara vermek istiyor. Bu haksızlıktır. Konutlar 15 yıllık iş- 

, Silere değil, 1,5 yıllık. işçilere veya memurlara'verilmek isteniyor. Haksızlığın düzeltilmesini istiyoruz ve konutlardan çıkmamak için mücadele ede- 


Bir başka işçi, "yıllardır CHP'ye oy verdik. Bu 


sorunun çözümlenmesi için CHP yetkililerine başvurduk. Ancak hiçbir girişimde bulunmadılar, üste- 


lik bize kapıyı gösterdiler" 


Yaşlı bir işçi konutların işçilere değil birkaç evi olanlara verildiğini söylüyor. "Araştırdık, SSK birçok konutu işçilere vermiyor, kontenjan ayırdık diyerek varlıklı ailelere veriyor. Onlar da kendi- 


leri oturmadıkları için ki bunun nedenini soruyor. 


' diyor. è 


raya veriyorlar'' diyerek 


Bir başka emekçi, “Evlere girdiğimiz zaman her yer harabeye dönmüştü, oturulacak halde değildi. Her birimiz 40, 50 bin lira masraf yaptık. 


Şimdi de bizi çıkarmak 


istiyorlar. Bu haksızlık 


düzeltilmelidir. Biz de işçiyiz ve hakkımız olan 


konutları istiyoruz" diyor. 


Emek Mahallesindeki işçi aileleri her gün evlerinden çıkarılmak endişesiyle yaşıyorlar. Üç yıldan beri bir sonuca bağlanmayan konut meselesi- 


nin çözümlenmesini istiy 


orlar. Emekçi aileler bu 


durumun düzeltilmesi için yetkililerin tedbirler al- 


masını istiyorlar. 


Türk-İş Yönetim Kurulu 


Pazartesi günü toplanıyor 


© Teşkilat başkanlarının da Salı günü Genel Merkeze çağrıldığı bildiriliyor 


o ANKARA (AA) 
Türk-İş Yönetim Kurulu Genel Kurula sunulacak raporları görüşmek üzere 


26 Mart Pazartesi günü 
toplanıyor. 

Türkiş Yönetim Kurulu toplantısında, 16 Nisan'da Ysbılacak 11. Ge nel Kurula sunulacak ça lışma raporu ile ihtisas komisyonları tarafından hazırlanan roporlar ele alınacak, 

Bu arada Genel Kurul hazırlıklarını gözden geçirmek ve alınacak önlemleri saptamak amacıyla Türk-İş Teşkilat Başkanları da 27 Mart 
Salı günü Konfederaşyon genel merkezinde bir toplantı yapacaklar. 

16 Nisan Pazartesi günü DSİ Konferans Salonunda toplanacak olan Türk-İş 11. Genel Kuruluna 305 delegenin katılacağı bildiriliyor. Bir hafta sürecek olan Genel 


Kurulda 10 maddelik gündem gereğince ihtisas komisyonlarının raporları ile Çalışma raporu görüşülecek, 

Türkiş Genel Kurul toplantısına çok Sayıda yabancı sendikacının da davet edildiği açıklandı. 
Genel Kurula davet edilen yabancı sendikalar a- 


rasında, Hür Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ve mesleki federasyonlar İle Türk işçilerinin çalıştıkları yabane: ilkelerin işçi sendikalan konfederasyon yöneticileri ve dünya çapındaki öteki işçi konfederasyonları temsilcileri de bulunmaktadır. 


Türk Metal Sendikası MESS ile izmir'de 
5 işyerini kapsayan grup sözleşmesi.imzaladı 


İZMİR (THA) 


Türk-İş'e bağlı Türk 
Metal Sendikası ile Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası arasında İzmir'de 5 işyerini kapsayan grup sözleşmesi imzalandı. 


İmzalanan toplu iş 


1— İstanbul içme suyu emanet inşaatlarında personel taşımak üzere a edilecek esaslar dahilinde kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarıl 2— Her işe âit yeterlik bel 3— Yeterlik belgesi için b 


sözleşmesi Botaş, Cev- her Döküm, Orcaner, 
Ege Kalıp ve Bisan işyerlerinde çalışan 600 
'e yakın işçiyi kapsıyor. 


İmzalanan grup sözleşmesi işçilere birinci 
yıl 130, ikinci yıl 120 
lira zam aldı. 


İLAN 


/AydınlıkfI 


Yalova'daki toplantıya baskı yapıldığı öne sürüldü 


DİSK, hükümete ültimatom verdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

DİSK Genel Yönecim Kurulu tarafından Başbakan Ecevit'e ültimatom niteliğinde bir telgraf çekilerek hükümetin 23 Mart tarihine kadar DİSK'in üç madde- den oluşan isteklerine yanıt vermesi talep edildi. DİSK Ajansınca açıklanan telgrafta kolluk kuvvetlerinin Yalova'daki 


DİSK Genel Yönetim 
Kurulu toplantısına baskı yaptığı ileri sürülmekte, DİSK'e bağlı sendikaların da aynı biçimde uygulamalarla karşılaştıkları kaydedilmekte ve iş akitleri feshedilen Mersin Soda işçilerinin maruz kaldıkları bu işlemin durdurulması talep edilmektedir. 

DİSK Genel Yönetim 


Kurulu adına Genel Başkan Abdullah Baştürk imzasını taşıyan telgrafın son bölümünde ise "bu tarihe kadar olumlu yanıt alınamazsa Genel Yönetim Kurulumuzun konuyu çözümlemek için alacağı kararların sonuçlarından olaylara neden olanları sorumlu sayacağını bilgilerinize surarız" denilmektedir. 


MHP Bakırköy İlçe Başkanı... 


(Baştarafı 1. sayfada bomba bulundurmaktan yargılanan iki ülkücü komando 13 ay 10'ar gün hapse mahkum oldu. 
CHP Gençlik Kolları üyesi Ahmet Ağaoğulları'nı öldürmekten sanık dört komando ise kasten adam öldürmek suçundan yargılandı. Fuat Çatal- baş'ın kendisini kaçırmak istediklerini iddia ettigi iki sanık tahliye ol- 

u 


Seval Kadıoğlu adlı kadına üç adet tabanca vererek MHP İstanbul İl Merkezine gönderdiği iddiası ile Sıkıyönetim Mahkemesinde ( yargılanan MHP Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Başak' 
m 2 yıla kadar hapsi istendi. Davayla ilgili olarak düzenlenen iddianamede Seval Kadıoğlu" 
nun MHP Bakırköy İlçe Başkanından silahları alarak Aksaray'da bulunan İl Merkezine bırakıp iki arkadaşıyla birlikte dışarıya çıktığında 


(Baştarafı 1. sayfada) daha önce pek çok olayda adı geçen ve bazı çevreler tarafından özellikle korunan o Pol-Birli Ali Yaşar. Günaydın idi. 


BABASI MHP İLÇE 
BAŞKANI 


MHP'lilerle ilişkisi bulunduğunu ve MHP lokallerine gittiğini itiraf eden cezaevi firarisi Ferhat Tüysüz'ü yakalamaya gönderilen Ali Yaşar Günaydın, MHP Zeytinburnu eski İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'ın oğludur 


.wMHP Zeytinburnu İlçesi 


ise içlerinde Veli Oduncu ve Adnan Cengil gibi katillerin o çeşitli cinayet Planlarını o hazırladıkları bir teşkilattır. Veli Oduncu ise Tüysüz'ün firar arkadaşıdır. İşte Ferhat “Tüysüz ü yakalamaya gönderilen Ali Yaşar Gü. 
naydın baskından eli boş dönerken bu yüzden kafalarda bazı sorular canlandırmıştır. 

ALİ YAŞAR 
GÜNAYDIN'IN BAŞKA MARİFETLERİ 

Ali Yaşar Günaydın adlı Pol-Bir'li polisin adı daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Hem de birkaç defa, 3 Temmuz gecesi derneklerinin ka. 
patılma girişimine karşı afiş yapıştırmaya çıkan Pol-Der'li polisler, başta Ali Yaşar Günaydın olmak üzere bir grup polisin üstün gayretleri (1!) 
ile yakalanarak gözaltına alındılar, Ali Yaşar Günaydın hakkında, ilk bilgiler bu sırada basına yansıdı. 

Ali Yaşar Günaydın bir süre önce bir pavyon kavgasında polis memuru Abdülkadir Taşkın ile silahlı çatışmaya girdi. Taşkın tutuklandığı halde yasalara aykmı olarak Günaydın hakkında soruşturma bile açılmadı. MHP Zeytinburnu 
İlçe Başkanı olan babası- nın da etkisi ile MC'nin düşmesinden birkaç saat 


DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ XIV, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


yakalanmıştı. Seval Kadıoğlu'nun yanındaki kişilerde birer silah bulunmuş, yalnız bu silahların Seval Kadıoğlu'nun getirdiği silahlar olmadığı anlaşılmıştı. Yapılan soruşturma sonucunda Seval Kadıoğlu üç adet silahı MHP Bakırköy İlçesinde Başkan‘ Mehmet Başak'tan alarak, MHP İstanbul İl Merkezinde Selehattin adlı şahısa bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine hakkında dava açılan MHP Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Başak dün Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan duruşmada suçu kabul etmedi. Halen Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Seval Kadıoğlu'nun ifadesinin alınması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

Üsküdar Selamiarı Mahallesinde 27 Kasım 
1978 tarihinde gece bekçilerini gördüklerinde ellerindeki bombayı kilise 


Ferhat Tüysüz'ü yakalamak 


Önce Ankara Toplum Zabıtasına atandı, Aynı gün MC'nin düşmesi üzerine yeni bir tayinle İstanbul Genel Hizmetlere atandı. 


Ali Yaşar Günaydın'ın Ülkücülerle ilişkisi polis kolejinde başladı, Ankara Maltepe de Polis Enstitüsü yanında bulunan Ülkü Ocakları Lokaline her akşam gidip geldi. Günaydın Polis Enstitüsündeyken derslerde kararlı bir şekilde ''Turancılığı"' savundu, İkinci MC döneminde Polis Enstitüsün- den mezun olduktah sonra önce Toplum Polisi olarak göreve başladı. Hernedense kısa bir süre sonra Toplum Polisliğinden Polis Enstitüsü idareci kadrosuna getirildi. Fakat burada Polis Koleji öğrencilerini faşist ideolojisi doğrultusunda yönlendirmeye Çalıştı. Öğrencilerin okudukları gazeteleri dahi engelledi. 
Bu eylemlerinde o kadar ileriye gitti ki, MC dahi öğrencilerin tepkisi üzerine Günaydın'ın görevi- ne son vermek zorunda kaldı. Daha sonra İstanbul'a tayin edildi ve İs- 


şağıdaki vasıtaların kiralama işleri 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gereğince tatbik mıştır. 

gesi ve ihale dosyası vasıtanın çalışacağı DSİ Başmühendisliğinden 100.— TL bedelle alınabilir. 
aşvurma tarihi en geç 3.4.1979 günü saat 17.00'dir. 

4— İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar aşağıda adresleri yazılı Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlıklarına vermeleri rica 5— İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 


KONFERANS 


Sahte Sol Nedir? 
Tutumumuz Ne Olmalıdır? 


KONUŞMACI: RIZA ÖZBEK 
TIKP Bakırköy İlçe Y.K.Üyesi 


TARİH: 25/3/1979 
Saat: 


YER: Marmara cad. No:31/1 (Magirus fabrikası arkası) 


civarındaki boş bir arsa- ya bırakıp kaçan daha sonra yakalanan Adnan Pehlivan ve Cengiz Sağlam 13'er ay 10'ar gün hapse mahkum oldu. 
Sanıklar duruşmada suçlarını kabul etmediler. 
Mahkeme sanıklara bomba bulundurmak suçundan 2'şer sene hapis cezası verdi. Hapis cezası sanıkların yaşı ve duruşmalardaki iyi halleri 
gözönünde tutularak 13 
ay 10 güne indirildi. 


CHP Gençlik Kolları üyesi ve ODTÜ öğrencisi Ahmet Ağaoğulları'nı öldürdükleri iddiası ile Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanah dört ülkücü komando : hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Umit Deniz Kulluk, Fikret Oğuztürk, Osman 
Barlas ve Raci Özbek adlı sanıkların duruşması savunma tanıklarının dinlenmesi için ertelendi. 


için... 


tanbul İkinci Şubesinde göreve başladı. Geceleri Beyoğlunda ekip otosuna faşist militanları aldığı ve bu militanlarla baskınlar düzenlediği doğrultusunda Emniyet Müdürlüğüne şikayetler yapıldığı söyleniyor. Ali Yaşar Günaydın öğrencilik yıllarında sık sık Agah Oktay Güner'le görüşür ve çeşitli yerlerde birlikte görünürlerdi. Ayrıca Günaydın, gerek öğrencilik yıllarında, gerekse Polis Enstitüsünde idareci olarak göreve başladıktan sonra Polis Enstitüsü öğrencilerini de yanma alarak MHP Başkanı Türkeş' 
in ve Agah Oktay Güner in evine ziyaretlere gidiyordu. 

AYDINLIK gazetesi 
Ali Yaşar Günaydın Hakkındaki bu bilgilerin bir 
kısmını 7 Temmuz 1978 
tarihinde yayınlamasına rağmen Ferhat Tüysüz'ü yakalamaya (gönderilen Günaydın'ın eli boş dönmesine şaşmamak gerekir. Bu durum hükümetin suçluları yakalamada hangi politikayı izlediği hakkında da bir fikir veriyor. 


14.00 


Haznedar Jİ 


Çamlık Sok. No. 27 
Suadiye 
Tel: 58 92 85 


olunur. 
İhalenin yapılacağı ve ihale dosyasının Kiralanacak Günlük Kira Muhammen Geçici İhalenin 
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23 Mart 1979 


“Türkiye” nin desteklenmesi 
© zorunludur” 


HABER MERKEZİ 

Avrupa dergisinin Mart sayısında, AET Komisyonunun Türkiye - AET ilişkileri konusunda, Bakanlar Kuruluna sunacağı raporun esasları yayınlandı, Komisyonun kabul ettiği metin Türkiye tarafından 1978 
Ekiminde Topluluğa sunulan isteklere "verilebilecek" cevapları içeriyor. 

Raporda Türkiye'nin, özellikle ticari faaliyetler alanında ve orta vadeli mali bağlantılarla desteklenmesi zorunluluğu belirtiliyor. Komisyon raporunda ayrıca OECD, IMF, Guadeloupe Zirvesi ve ikili ilişkilerin birleştirilmesi isteğinde bulunuluyor. 

Raporda, Topluluğun yardımının düşünüldüğü alanlar konusunda, şu açıklamalara yer veriliyor: 

1. Sanayi Alanında; 

Türkiye'nin bazı dışsatım ürünlerinin devletçe korunması 5 yıl için kabul ediliyor. Türkiye'nin dışsatım ürünlerini Avrupa pazarlarında korumak amacıyla alabileceği önlemlerin başında sübvansiyon geliyor. Böylece Türk sanayicileri AET ülkelerine ucuza mal satma olanağına kavuşurken, doğan kayıplar devlet tarafından karşılanacak. Raporda Türkiye'nin, koruma amacıyla gümrük vergilerinin kaldırılması, ortak gümşük faaliyetlerinin düzenlenmesi, miktar kısıtlamalarının kaldırılması gibi düzenlemelere gidebileceği de belirtiliyor. 

2. Tarım Alanında: 

Bu alanda da 5 yıllık sübvansiyon kabul ediliyor. 
Komisyon bu 5 yıllık dönemden sonra tüm gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngörüyor. 

3. Mali Alanda: 

Raporda, özellikle 1979—1983 döneminde Türk 


Hükümetinin orta vadeli kredilerle desteklenmesi, 


Konsey'e öneriliyor. 

Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve finansman bekleyen yatırım projelerine dikkat çekilerek, 4. 
Mali Protokolün, 3. protokole oranla önemli ölçüde artış getirmesiisteniyor. 

Raporda bu konudaki başka bir madde de, yalnızca geri verilmesi gerekmeyen yardımlar ve kısa zamanda uygulamaya geçirilmesi istenen bir işbir- 


` 


WALDHEIM 


Vance, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Orta Doğu'daki girişimleriyle ilgili bilgi verdi 


WALDHEİM VE VANCE 
KIBRIS KONUSUNU GÖRÜŞTÜLER 


NEW YORK (ÖZEL) 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile aralarında Kibrıs ve Kamboçya'nın da bulunduğu çeşitli dünya sorunları hakkında bir görüşme yaptı. 

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinden yapılan açıklamada görüşmenin 1,5 saat sürdüğü ve esas olarak uluslararası durum üzerinde durulduğu belirtildi. 

Waldheim ve Vance'nin Namibya konusunda Batılı ülke ve Güney Afrika ve Güneybatı Afrika Halkları Örgütü SWAPO'nun önerilerini ele aldıkları, bu ülkede iktidarın Afrika- 


Suudi 


ledi. 


“Parti içinde demokrasiyi uygulayamazsak, dışarda demokrasiyi savunduğumuzda da 


l çoğunluğa devri konusu üzerinde durulduğu açıklandı. 


Orta Doğu konusunda ise Vance, BM Genel Sekreterine ABD'nin yeni girişimleri ve ABD Başkanının Ulusal Güvenlik İşleri Danışmanı Brzezinski, Arabistan temasları hakkında bilgi verdi. BM sözcüsü, görüşmede Mısır-İsrail anlaşması üzerinde de durulduğunu söy- 


ve oÜrdün'deki 


Ayrıca Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin başlatılması da ele alındı. Kamboçya konusunda ise Güvenlik Konseyinde yapılan son görüşmeler değerlendirildi. 


ZAMLARIN VE 


ÖNLEMLERİN 


ARDINDAN 


OECD GENEL SEKRETERİ 
VAN LENNEP 
GELİYOR 


© Acil Yardım Fonu Koordinatörü önlemler hakkında bilgi alacak, temasları hakkında bilgi verecek 


VAN LENNEP 


© IMF ile temasların yeniden başlaması bekleniyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye'ye Acil Yardım Fonu Koordinatörlüğünü üstlenmiş olan Kalkınma ve İktisadi İş- birliği Teşkilatı OEC Genel Sekreteri Emil 
Van Lennep resmi temaslar yapmak üzere ya- 


Mem-Der:. 
RR ar LE A 


“Memur maaşları zam ve hayat pahalılığı oranında artırılmalı” 


Mem-Der Genel Başkanı Baki Özilhan Hükümetin önlem paketinden memurlara yalnızca zam Çıktığını belirterek "Hayat pahalılığının oranı tespit edilerek memur maaşlarına aynı oranda zam yapılmalı ve bu sisteminin sü- 


“rın Ankara'ya geliyor. 


Van Lennep'in hükümetin önlem paketi hakkında yetkililerden bilgi alacağı ve kendisinin Türkiye'ye yapılacak vardım konusunda Paris'te sürdürdüğü temaslar hakkında bilgi vereceği öğrenildi. 


ANKARA (ÖZEL) 


liği özel fonunun kurulmasıyla ilgili. 


4. Sosyal Alanda: 
Raporda, AET 


ülkelerindeki 


Türk işçilerinin 


mesleki eğitimi ve bu faaliyetin masraflarının işbirliği özel fonundan karşılanması öneriliyor. 


Türk işçilerinin AET ülkelerinde serbest 


dola- 


şımı konusunda ise, Ortaklık Konseyinin 1976 


Aralığındaki olduğu belirtiliyor. 


kararının değiştirilmesinin olanaksız 


141.142. maddeler 
Meclis gündemine alındı 


HABER MERKEZİ 
Mardin Bağımsız Mil. 
letvekili Nurettin Yılmaz" ın TCK' daki 141 142 ve 163, maddelerin kaldırılmasını Öngören Yasa Önerisi doğrudan Meclis gündemine alındı. 


Yılmaz'ın yasa öneri- 


sinin, Süresi içinde ilgili komisyonlarda görüşü- 


lemediği gerekçesiyle iç- 


tüzüğün 38. maddesine göre doğrudan gündeme alınması Önergesi oylanarak kabul edildi, 


kimseyi inandıramayız” 


CHP'li Genç:”Delege seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı doğrudur” 


ANKARA(ÖZEL) 
CHP Ortak Grubu dün sabah bir toplantı yaparak delege seçimleriyle ilgili usulsüzlük iddialarını ve beş Ankara milletvekilinin parlamento çalışmalarını boykot etmeleri konusunu görüştü. 


İzmir Milletvekili Süleyman Genç, parti içi gruplaşmaları eleştirerek, "'Bugün sorun kimin hangi delegelere sahip olduğu, kimin hangi grubun yanında olduğu sorunu değil, kimin CHP'nin yanında olup olmadığı sorunudur" dedi. 


Ankara ve İstanbul Sıkıyönetim Mahkemelerinde durusmalara devam edildi 


Balgat katliamı sanığı 
İsa Armağan yargılandı 


HABER MERKEZI 
Balgat'ta 10 Ağustos 
1978 gecesi dört kahvehaneyi tarayarak 5 kişinin ölümü 13 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesi ile yaralinan komando (İsa Armağan ile Mustafa Pehlivanoğlu ve arkadaşları- nin Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmalarına dün başlandı. 

Dünkü duruşmada, olâyla ilgili 5 tanık dinlendi. Duruşmaya koltuk değnekleri ile gelen Osman Bülbül ve Arif Yılmaz, olayın gece meydana geldiğini bu yüzden de sanıkları tanıyamayacakalarını söylediler. Diğer tanıklardan polis memuru Selim Özen ise olay sırasında kahvede bulunduğunu ve beyaz 
Murat ` marka arabadan ateş edildiğini gördüğünü belirtti. 

Tanık Arif Yurdakul ise iki ay hastanede yattığını, dalağını aldıklarını, duyduğunun otomatik tüfek sesi olduğunu söyledi. Tanık Veli Adalt “makinalı tüfekle tarandı, tek tek atışlar yapılmadı"' dedi. 

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için başka güne ertelendi. 


İDAM CEZASI 


İSTENMİŞTİ 

Balgat'ta 4 kahveyi tarayarak, Necati Yılmaz, Hayrettin Devecioğlu, Necati Çengel, Mehmet Ali Gezer ve 
Mehmet Baldağı adh kişilerin ölümüne ve 13 kişinin de yaralanmalarına sebep olan sanık İsa Armağan ile Mustafa Pehlivanhoğlu'nun 18 Aralık 
1978 tarihinde Ankara 
5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruş- 


malarında, savcı her iki sanığın da idam istemiyle yargılanmalarını talep etmişti. Sanıklar ise ifadelerinde suçlamaları kabullenmemiş, ancak gizli örgüt kurmayı amaçladıklarını ve hücre oluşturduklarını söylemişlerdi. 

Sanıkların şöyle: 

İsa Armağan: Akdere 
Ülkü Ocakları Derneği kurucusu, Balgat katliamını hazırlayan ve uygulayan hücrenin başkanı. 


kimlikleri 


Mustafa Pehlivanlıoğlu: Balgat katliamında etkin rol oynayan kişiler- den, Daha sonra Sakarya' 
ya kaçtı ve 1 Eylül 1978 
günü burada yakalandı. 
Pehlivanlıoğlu, katliamda hücrenin başkanı Armagan'ın emri üzerine görev aldığını söylemişti : 


Balgat katliamının firari sanıkları ise Ethem Kıskıs, Fethi Kandemir, İsmail Köksal, Erdal Kayaal, Öte yandan olayla ilgili olarak aranan komando Haydar Şahin ise Eylül ayı içerisinde Niğde - Aksaray yolu üzerinde öldürülmüş ve bir otomobille ezilmiş olarak bulunmuştu. j 


DİĞER DURUŞMALAR 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde dün yapılan diğer duruşmalarda, 
21 Nisan 1978 günü Yenimahalle yöresinde Fen Fakültesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencisi Aydın Efetürk'ü (o öldürmekten sanık Arif Görünmez adlı komando yargılandı. Efetürk'ün avukatları sanığın Fen Fakültesi'nde sağ görüşün etkin olması için Efetürk'ü öldürdüğünü iddia etti. 


Öte yandan Aydınlıkevler Türk - İş bloklarin- da 30.6.75 günü Mehmet Ganeş'i öldürmeye teşebbüs ederek ağır yaralayan Aydınlıkevler Büyük ülkü Derneği Başkanı Feridun Akkuzu ve dört arkadaşı yargılandı. 
Askeri savcı faili belli olmayan kasten adam öldürmek ve silahla pat- 


layıcı madde bulundurmak suçlarından sanıkların cezalandırılmasını istedi. Askeri savcının toplam 40 yıl hapis cezası istediği, Feridun Akkuzu, Nurettin Kıroğlu, Ekrem Yüksel, Ali Tüfekçi ve Uğur Yalçın'ın savunmalarını hazırlamaları için duruşma başka bir tarihe ertelendi. 


Dev-Genç (Dev-Sol) 
Genel Başkanı Uluer, sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Dev-Sol yanlısı Dev-Genç'in Genel Başkanı olan Bülent Uluer'in, sahte pasaportla Yeşilköy Havalimanından oyurtdışına çıkmak isterken polisler tarafından yakalandığı açıklandı. 

Bir işçiye ait pasaportla yurtdışına çıkmak isterken yakalanan Bülent Uluer'in, bir süre önce Siyasi Polis tarafından yakalandığı, ancak olayın simdiye kadar gizlendiği öğrenildi. Dev-Genç Ge- 


nel Saymanı Edip Aranıl tarafından Başbakana çekilen telgrafta, Uluer'e gözaltında tutulduğu süre içinde işkence yapıldığı bildirildi. 

Bilindiği gibi, Bülent Uluer, Dev-Yol'a karşı çıkarak, Dev-Sol adında ye ni bir grubun kurulmasında başı çekmişti. Ancak son günlerde Dev-Sol içinde de yeni bir bölün menin ortaya çıktığı ve Uluer'e karşı çıkanların etkin olduğu bildiri liyor. 


TEŞEKKÜR 


9 Mart 1979 günü geçirdiği trafik kazasi sonucu ağır yaralanan yeğenimiz ömer Faruk Cacım'ı yeniden hayata kazandıran Operatör Dr. 
Cemal Yılmaz, Muammer Nalçacı'ya, Van Devlet Hastanesi hemşirelerine ve personeline; ayrıca hastanm moralini yükselten arkadaşlarımıza, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz. 


13.3.1979 


Cacım Ailesi 


Genç, "Partilerde demokrasi ve merkeziyetçilik sağlıklı bir biçimde işletilmelidir. Biz parti içinde demokrasiyi uygulayamazsak, dışarda demokrasiyi savunduğumuzda da kimseyi inandıramayız. Çeşitli illerde delege seçimlerinde usulsüzlükler yapıldığı bir gerçektir. Bu sorun daha fazla istismar edilmeden giderilmelidir"'. dedi. 

Toplantıda verilen bir önergeyle önceki gün Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın grupta yaptığı konuşma sonunda il yönetimi hakkında sarfettiği “illegeal ve şerefsiz" sözlerinin tutanaktan çıkarılması istendi. 

Öte yandan CHP Kars Milletvekili Turgut Artaç parti içi anlaşmazlıklar karşısında Genel Başkan olarak Ecevit'in sessiz kalmasını eleştirerek, "'Parti içi seçimleri noter katiplerinin zabıtları ve tedbir kararlarıyla idare etmek mümkün değildir. Bu hareketler en azından ayıptır. Genel Başkanın en azından bu yönde harekete geçmesi gerekir. Sayın Genel Başkanın sessizliği bozması ve bizim anladığımız anlamda toplumsal anlayış içinde yasal yolla birlikte olduğunu açıklaması gerekir"' dedi. 

Dün saat 10.30'da başlayan CHP Ortak Grubu toplantısı 13.00'de sona erdi. CHP Ortak Grubu saat 19.00'da tekrar toplanarak ekonomik önlem paketini ele aldı. 


Türkiye” deki iranlılar da referandum için oy kullanacak 


ANKARA(AA) 

İran'da yeni devletin biçimin saptamak amacıyla 30 Martta yapılacak referanduma , Türkiye' deki İranlılar da katılabilecek. 

Türkiye'de bulunan ve 
18 yaşını doldurmuş olan İranlılar, Ankara'da Büyükelçilikte, İstanbul, Erzurum ve Trabzon'da da konsolosluklarda kurulacak sandıklarda oylarını kullanacaklar. 


KAYIP— Öğrenci karne- mi kaybettim. Hükümsüzdür. 

„İbrahim SÖKMEN e e EŞ a 


KAYIP— İETT Kartımı, evlenme cüzdanımı ve iç hizmet kanununa göre verilen sağlık muayene fişimi kaybettim. Geçersizdir. 

Viktorya İZRAİL 

(Çiprut) ' 


rekliliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelere gidilmelidir" dedi. 

Özilhan basına yaptığı açıklamada bütün memur ve emeklilere 2 bin lira geçim yardımı verilmesini, 14 ve 15. derecelerin kaldırılmasını, asgari ücret komisyonunun toplanarak asgari ücreti 10 bin lira olarak saptamasını geçici çözümler olarak önerdi. 

Mem-Der Genel Başkanı kalıcı çözümler olarak da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- nun iptal edi#fnesini, hazırlanacak yeni personel yasası ile tüm çalışanların İş Kanunu kapsamına «alınmasını, memurlara ilişkin düzenlemelerde memurlara ve onların örgütlerine söz hakkı tanınmasını ve tüm çalışanlara grevli sendikal hakların tanınmasını istedi. 


Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı 
Rolandis 5 
Avrupa gezisine başladı 


LEFKOŞE(AA) RUM ULUSAL Kıbrıs Rum yönetimi DANIŞMA MECLİSİ Dışişleri Bakanı Nikos Ro- TOPLANTISI landis, Kıbrıs sorunu ve Kıb- BM Genel Sekreter 


rıs-AET ilişkileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere dün adadan ayrıldı. 
Rolandis Atina, Roma, Londra ve Paris'te konuyla ilgili görüşmelerde bulunacak 


Rolandis'in Oo Brükse''e uğrayarak, Rauf Denktaş' la da görüşeceği yolundaki aaberler, Kıbrıs Türk Feiere Devleti yetkililerince yalanlamıştı. 


Kurt Waldheim'ın yen önerilerini görüşmek üzere ortak toplanan Kıbrıs Run Ulusal Danışma Meclisi ve Bakanlar Kurulunda baz anlaşmazlıkların çıktığ bildiriliyor. Ama muhale fet partisi başkanı Kleri des'in katılmadığı toplantı da, anlaşmazlığın, Waldhe im'ın Maraş konusundak yeni önerileri üzerinde çık tığı söyleniyor. 


Kıbrıs'ta benzine yüzde 55 
zam yapıldı 


LEFKOŞE (AA) 

Kıbrıs Türk kesimin- de benzine yüzde 55 oranında zam yapıldı. Zamdan sonra, daha önce galonu (4.5 litre) 40 liradan satılan benzinin salonu 62 liraya yükseldi. 
Benzine yapılan zam- 


mın açıklanmasından önce, geçtiğimiz Cumartesi günü bayilere yapılan akaryakıt sevkiyatı durdurulmuştu Bu arada benzin d.;ında kalan petrol ürünlerine zam yap:lmayacağı »çıklandı. 


Geçtiğimiz Çarşamba 


Hafta sonunu Ankara' 
da geçirecek olan Van Lennep'in bu ziyareti basından gizli tutulmak istendi. Haber üuyulduktan sonra Ziyaretin ayrıntıları ile ilgili bilgi verilmedi. 

Ancak Van Lennep'in Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Enerji Bakanı Deniz Baykal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, ile tek tek ya da topluca görüşimeler yapacağı öğrenildi. Görüşmelerde hükümetin nasıl bir ekonomik program izleyeceği hakkında Van Lennep'e bilgi verilecek. Dış yardım konusunda Türkive'nin talepleri açıklanacak. 
Van Lennepde 2 aya yakın bür süredir sürdürmekte olduğu temaslarından çıkan sonuçları hükümet yetkililerine aktaracak. 

Ote yandan önlem paketinin açıklanmasından sonra Uluslararası Para Fonu ile temasların yeniden başlayabileceği bildiriliyor, 


Adalet Komisyonu 
Seçim Yasasındaki değişiklikleri kabul etti 


ANKARA (ÖZEL) 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu Anayasa Komisyonundan gelen secim yasalarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi aynen kabul etti. Adalet Komisyonu bu konuda hazırladığı raporu Millet Meclisi Başkanlığına sundu, 

Adalet Komisyonu tarafından belirlenen seçim tasarısı ile yeni tasanda il ve ilçe seçim kurullarının sürekli görev yapması esas haline getiriliyor, duvar ilanı yoluyla propaganda yapılması yasaklanıyor, televizyon ile propaganda yapılması ise kabul ediliyor. 

Yasa değişikliği ile oyunu kullanan seçmenin sandık seçmen listesinde çıkmaz bir boya ile parmağını basması yoluyla ikinci defa oy kullanması da engelleniyor. Seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla siyasi partilerin katılabileceği bütün ilçelerde birleşik oy pusulası kullanılması, bazı adaylarında bu oy pusulası için- 


günü satışı durdurulan de yer alması sandık baeri Jeker yapılacak zam- şında seçmen kartları ye-Atışalan Köyü İnö- mın da önümüzdeki gi*- rine resmi kimlik belgesi CR aA: lerde açıklanması bekle- o kullanılması da hükme Derneğinin Genel Kurul niyor. bağlanıyor. 
Kongresi yapacağını, 25.3.1979 Pazar günü s kahvede yapacağı duyu- ZAMLI ŞEHİRLERARASI GÜNDEM OTOBÜS SEFERLERİ AÇIKLANMAYA Köngre Divan Bas- DEVAM EDİLİYOR kani ve katiplerin İSTANBUMAA) 


seçimi 
Yönetim Kurulu Fatiyet raporu 
« Bilançonun ve Kabulü 
« Denetim Kurulunun Raporunun okun- 


tetkiki 


lan açıklamada 


Yönetim ve 

tim Üyelerinin seçimi 
. Dilekler 


İSTANBUL'DAN ESKİ 


Yönetim Kurulu KIRIKKALE 300 

NEVŞEHİR 175 

FATSA 250 

İKS ERE 5 

8.S.YENİ ARZU ke T 

İŞÇİ YAPI DÜZCE 70 

KOOPERATİFİN- ERZURUM 375 

DEN DUYURU TOKAT 250 

775 sayılı yasa uya- TUNCELi 350 

rinca nak a aaae: KAYSERİ 240 

ları saptanan üyemize alt'iisteler Aliboy RDU 200 

köy Belediyesi ilan tah- SİVAS 250 

tasına Km lie ZON 300 

27.3.1979 İlan 4. RİZE 350 

aoaea sasi | | Baysumr 400 

ligililere duyurulur. SAMSUN 200 

SÜRMENE 300 

ÇORUM 400 

KAYIP— Nüfus hüviyet DENİZLİ 170 

cüzdanımı kaybettim. KONYA 170 
Hükümsüzdür. NİĞDE 


Niyazi TİKDEMİR 


Akaryakıta yapılan zamlardan sonra, İstanbul'dan bazı kentlere yapılan otobüs seferierin- de, yolcu taşıma ücretleri yeniden belirlendi. 

Anadolu Otogarı yetkilileri tarafından yapı- bazı merkezler içir saptanan yeni ücret tarifeleri şöyle 


FİYAT YENİ FİYAT 


450 LİRA 
yi 280 " 
Y 350 " 
e. 400 " 
4 400 " 
sE 100 " 
a5 600 " 
ba 400 " 
si 550 " 
ri 300 " 
a 250 " 
e 350 " 
y 450 " 
T 500 " 
ps 500 " 
a 300 " 
z 400 " 
8 500 " 
i 240 " 
P 250 " 


JAydınlıkli 


ð — ð 


Çene savurganlığı 


— Genel olarak önlem paketini ve son zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

— Nasıl ağır bir hasta ilaçsız ve ameliyatsız iyileşmezse, ekonomimizi iyileştirip canlandırabilmek için de bazı ilaçlar ve bir ameliyat gerekliydi. Biz gerekeni cesaretle yapıyoruz ve yapacağız. 

— Aman, yavaş. Biz cesaret lazım diyoruz ama, önce siyaset sonra da cesaret lazım diyoruz. 
Hastaya elbette. ilaç ya da ameliyat gerekir. Ama önce sağlam bir teşhis koymak gerekmez mi? 

— Teşhisi koyduk. Ekonomiyi ayağa kaldırmak gerektiğini tespit ettik. Şimdi de ilaç veriyoruz, ameliyat yapıyoruz. 

—İyi ama siz ya kanserli hastaya aspirin veriyorsunuz, yada başı ağrıyana zehir. 6 ayda bir zam ne demek? Hastalığın ne olduğunu görmeden adamın ciğerini söküyorsunuz. Yarın da bu ameliyat iyi olmadı deyip nefes borusunu almayasınız? 

— Zaten biz nefesi tükenmiş bir ekonomi devraldık. Nefes borusunu bizden önceki hükümetler koparmıştı. 

— Yani zaten nefes borusu yoktu, başka yerlerini de almak gerekti demek mi istiyorsunuz? 

Hayır. Biz nefesi tükenmiş bir' ekonomi devralmış olmamıza rağmen bu ekonomiyi bir yıl kendi gücüyle yaşattık. Fakat bu yıl ekonomiyi daha çok canlandırabilmek, yeni bazı önlemlerin alınmasını gerekli kılıyordu. 

— Yani ekonominin nefesi tükendikçe zam mı yapmak gerekir diyorsunuz? 

—Ne münasebet. Elbette yeni fiyatlar ve 

Oluşturulan fiyat-gelir dengesi ekonomimizi canlandırmak için tek başına yeterli değildir. 
Bu bir sıçrama tahtasıdır. Burada hız alarak 
1979 yılında ekonomiyi güçlendireceğiz. 

— Zamlardan sıçrama tahtası. Desene gelecek yıl yine sıçramak için daha büyük zam lazım. Tramplenin böylesine can kurban. Alt- ta kalanın canı çıksın. Peki, önlem paketinin açılması niçin bu kadar gecikti? Neden bir ay lafı edildi? 

—Temel malların fiyatlarının saptanması üzerinde çalışmalarımız uzun sürdü, Teknik ayrıntılar vakit alıyordu, birbirleriyle bağlantılarını ve genel olarak yansımalarını çok iyi hesaplamamız gerekiyordu. 

— O arada karaborsacılar uyandı, önlem zenginleri yaratıldı. Siz demiyor muydunuz zam, devalüasyon söylentisi karaborsayı artırır diye? 

- Bu fiyat ayarlamaları ile karaborsayı, vergisiz kazançları da önlüyoruz. 

Böylece, en büyük karaborsacıları, derimizi yüzen dışarıdaki süper vurguncuları gözlerden gizliyoruz. 

Yabancı sermayeye karşı kompleksimiz yok. Ancak yabancı sermaye kullanımında ulusal çıkarları gözeteceğiz. 

- Nasıl? 

Kendi ulusal gücümüze dayanarak esenlige çıkabilmak için ulusal seferberlik başlatacağız. İşveren sendikaları ve sanayiciler bile özveri gösteriyor. Ulusal dayamşma böyle olur. 

— Ne güzel seferberlik. Halka zammı, sanayiciye dayanışması. Şeker zammından işvere- ne ne? Alt tarafı ürettiği mala da o zam koyar, şekerini yiyip keyfine bakar. 

— Biraz daha sabredin onlara karşı da önlemlerimiz var. "Kendi dövizini kendin bul" ilkesi yerine, : "kendi dövizini kendin yarat" ilkesini getireceğiz. Tasarrufu zorunlu kılacağız, savurganlığı önleyeceğiz. 

- Bize kalırsa asıl gevezelikten tasarruf edip, 

çene savurganlığını önlemek gerek. 


BELÇİKA BASININDA TÜRKiYE 


DESTANDAARD: 


Batı,zor durumdaki Türkiye” yi hayal kırıklığına uğrattı 


BRÜKSEL (ÖZEL) 

Belçika'nın Flamanca yayın yapan en büyük günlük gazetesi De Standaard'n 20 Mart tarihli sayısında Türkiye hakkında geniş bir haber-yorum yayınlandı. Gazetenin Türkiye'ye özel olarak gönderdiği Mia Deorneart Başbakan Bülent Ecevit ile yaptığı görüşmelerden çıkan izlenimleri anlatarak Türkiye'nin “ağır bir ekonomik bunalım dönemi yaşadığını, Batı- nın ve müttefiklerin gösterdikleri ilgi ve yardımın azlığının Ankara'yı hayal kırıklığına uğrattığını yazıyor. 

Ecevit'e göre '"Türkiye'deki anarşiye büyük katkıda bulunan ve ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen neden ekonomik bunalımdır ve bu bunalımın süregelmesi önüne geçilemeyecek durumlar yaratabilir" diyen De Standaard gazetesinin muhabiri son günlerde Ankara'ya alışılagelmişin üstünde bir yabancı gazete akımının olduğunu belirtiyor ve bunun nedenini İran olaylarına bağlıyor. 

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevini gördüğünü ve ülkenin büyük bir stratejik önemi olduğunu söyleyen Mia Deorneart, "bu duruma rağmen Batı ülkelerinin takındıkları kayıtsız tavrı anlamak gerçekten zor" şeklinde yazıyor. 

Ecevit'in karşısında iki sorun var diyen Belçikalı gazeteci bunların ekonomik bunalım ve terörizm olduğunu vurguluyor. Türkiye Başbakanına göre bu iki sorun birbirinden ayrılamaz diyen De Standaard, Türkiye'de hayat pahalılığının arttığını, döviz darboğazından dolayı fabrikaların yarı kapasitede çalıştığını ve benzin istasyonları önünde kuyrukların uzadığını satırlarına ekliyor. 

Ecevit'in diğer hükümetler sırasında sağ teröristlerin resmen korunduğunu, bunların önemli devlet kuruluşlarında yuvalanarak eylemlerini düzenlediklerini ve bunun da muhalefet tarafından desteklendiği belirttiği muhabir tarafından açıklanıyor. 

De Standaard'ın yazısı şu şekilde bitiyor: 

"Ecevit Türkiye'de demokratik parlamenter düze- nin korunmasından yana. Eğer muhalefetin demagojik durumu ve Batıdan gelen yardımın ağırlığı devam ederse gayet nazik bir durumda hükümet düşebilir. Geriye kalan alternatif de çok daha az demokratik olacaktır. Batılı müttefikler acaba hâlâ bu durumun farkına varamadılar mı?" 


23 Mart 1979 


Nevruz Bayramı, 


halkın 


sanat edebiyat 


(C Geçen yıl yitirdiğimiz devrimci EA arkadaşımız Gani Bozarslan'ın NEVRUZ bayramı üzerine AYDINLIK'ın 21 Mart 
1978 tarihli sayısında yayınlanan bir ya- 


zen yeniden yayınlıyoruz. ci 


geleceğe inancını dile getiriyor 


Nevruz: İlkbaharın ilk günü 

Askerleri, topları, tüfekleriyle sıcak Bir saldırır ki, soğuğa, talan edip kırar Ve kimi kez Ehramen 


Kimi kez Hürmüz galip çıkar bu kavgada Göverip güller, otlar, papatyalar, nergisler... 


Gani 
Bozarslan 


21 Mart geldi mi, Kürtler ve İranlılar bayram yapar. Nevruz 
Bayramı'dır bu. Kelime anlamı Yeni Gün olan Nevruz eski İran Hükümdarı Cemşid zamanından kalmıştır. İran destan şairi Firdevsi, "Şehname" kitabında Cemşid'in göçebe halkı yerleştirip, 


Ciğerhun 


Firdevsi'ye göre hükümdarlık süresi yediyüz: yıl olan Cemşid aynı zamanda yetenekli bir araştırmacı ve bilimciymiş. "Demiri yumuşak, işlenmesi kolay bir hale getirdi. Keten, ibrişim, kıl ve ipliği eğirip kıymetli kumaşlar yaptı. İnsanlara eğirMeyi, bükme- 


yeni bir uygarlık yarattığını yazıyor. Nevruz'da bu uygarlığın bir 


ürünü olarak ele alınıyor. 


Gırınmununmunu 


Nevruz 


Duydunuz mu, duydunuz mu? 
Kara ferhat, Telli Dilgeş Bugün yirmi bir Mart 

Süreşim yeşil gül yollamış Kutlamış Nevruz dedemi Selam göndermiş eşe dosta Uykudaymışım 

Ecel gelmiş yoklamış 

Yedi göbek neslimi 

Çoc erken giydirmişim Bulamamış kolsuz kanatsız Yollarına düşmüşüm Cibali'nin Yedi gündüz yedi gece 

Hoş geklin 

Sefa geldin 

Nevruz dedem 


Bir bilsen ne afat özledim Kutlamak isterdim seni 

Elele tutarak halaylar çekerek Zaho'da, Kirmanşah'ta, Urfa'da 


Meydanlar dolusu kırmızı, sarılarla 


He ki, ne desem 

Elde yok, avuçta kırbaç izleri Fırat yaslı akıyor 

Zap yere batmış utancından Bir de ağzımızı açarsak eğer Zemheri olur A ğustos ayları Sana göğsümüz açık 

Hoş geldin 

Sefa geldin 


yi, çözgü ve atkıyla kumaşın nasıl dokunacağını öğretti. Dokuma 


işi bittikten sonra insanlar ondan kumaş yıkamayı ve dikmeyi öğ- 


DUOUUUROOONUDEADUNORONANOSOCOSODTOAONOCOUODNONG o 


unmannınnı 


Nevruz dedem 


Gel seni nerde kutlayam bu yıl Kara ferman çıkadurmuş yollara Bu yasaklar firavun kalıntısı Yasalar bizim için konulmuş Alnımızda puşt işi zulüm Darağaçlarında civan yiğitlerimiz Dilsiz ve esir kalmışız lo Derelerde çürümedi daha kemiklerimiz Olsun ne çıkar 

Bir yaş daha büyüdük ya 

Hoş geldin 

Sefa geldin 

Nevruz dedem 


Sen ki bayramımız umudumuzsun Zerdüştlerden bu yana 

Kawa'nın göğsünde sevda oldun Ve de Rüstemlere kılıç 


Cenk meydanında 

Mehabad'da şahlandın 

Tutuşmuş hürriyet ateşiyle 

Şimdi böyle öksüz ve ağlamaklı halimizi 


renmeye başladılar." 


Efsaneye göre sınıflar da bu dönemde ortaya çıkmış. Cemşid bir grup insanı din adamı aldıktan sonra, "Bir topluluk daha ayırarak, buna da Nisariyan (askeri birlik) adını verdi. Padişahlık tahtı onların sayesinde ayakta durur, “diyen Firdevsi, Cemşid döneminde devletin de ortaya çıkmış olduğunu belirtmiş olur. “Halkın içinden üçüncü olarak ayrılan topluluğa da Nesudi adı verildi. 
Yeryüzünde onlara borçlu olmayan var mı? 
Toprakta çalışanlar, ekenler, biçenler... Dördüncü olarak ayrılan topluluğa da Ehnuhuşi dediler. Bunlar ellerinin emeği ile yaşarlar. Hep sanatlarıyla uğraşırlardı. Ruhları daima düşünceliydi." 

Efsaneye göre Cemşid'in görkemli bir tahtı vardı. “İstediği vakit devler (yani savaş tutsakları) kaldırıp ovalardan göklere kadar çıkarlardı. O, tahtın üzerinde havanın ortasında parlayan güneş gibi otururdu. Herkes gelip Cemşid in üzerine mücev- her saçtılar ve bugüne Nevruz adını verdiler. Yeni yılın (güneş takvimiyle) ilk günü olan Ferferdin ayının birinci gününde insan zahmet ve kinden kurtulur”, 


Eski İran mitolojisini paylaşan göçebe toplulukların iki tanrısı vardı: İyilik ve aydınlık tanrısı Hürmüz'le, kötülük ve karanlık tanrısı Ehramen. Bu iki tanrı ayrıca soğuğu ve sıcağı da simgeliyorlardı. Bu göçebeler hep açıkta oldukları ve dağdan ovaya, ovadan dağa gidip geldikleri için, bu iki tanrıya büyük önem verirlerdi. Soğuğu simgeleyen kötülük tanrısı Ehramen kış mevsiminde dağlara ovalara tam hakimiyet kurar. Sıcaklık ve iyilik tanrısı Hürmüz ise yazın dağlara veovalaratam hakimiyet kurar. İlkbahar ve güz mevsimleriyse onların güçlerinin birbirine eşit olduğu dönemlerdir. Kürt Ozanı Ciğerhun şiirlerinde bu mitolojiye büyük önem verir. Ciğerhun Hürmüz'ün Ehramen'e karşı saldırıya geçtiği Nevruz'u şöyle anlatır. 

Nevruz: Ilkbaharın ilk günü 

Askerleri, topları, tüfekleriyle sıcak 

Bir saldırır ki soğuğa talan edip kırar 

Ve kimi kez Ehramen 

Kimi kez Hürmüz baskın çıkarlar bu kavgada Göverip güller, otlar, papatyalar nergisler... 


Bu bayramı sevinçle kutlamak Kürtlerde adettir. Halk bu günde kırlara çıkıp, ilkbaharın gelişini karşılar. Geceleyin ise doruklarda büyük ateşler yakılır karanlığa karşı... Kürt Şairi Ahmedi Hani bu günde Kürtlerin bir arada nasıl bulunduğunu, bu bayramın onları nasıl kaynaştırdığını anlatır. 


Nevruz Bayramı karamsarlığa karşı, karanlığa karşı halkın iyimser ve aydınlık güçlülüğünü taşır. 
Kötülüğün yanında iyiliğin bulunduğunu, bunların hep birbiriyle mücadele ettiğini ifade eden Ehramen-Hürmüz çatışması eski diyalektik düşünce üzerinde kurulu olsa da, halk iyiliği ve aydınlığı seçip adına Nevruz demiştir. Nevruz halkın gelece- 


Dünya Çocuk Yılı nedeniyle çocuklar Için Temel Jimnastik Eğitimleri düzenleniyor 


© Temel Jimnastik Eğitimi 19 Mayıs Spor Sitesinde saat 10.00'da başlayacak 


ANKARA 

Jimnastik Federasyonu, 1979 yılının Dünya Çocuk yılı olması nedeniyle, spora başlama çağındaki çocuklara yönelik Temel Jimnastik eğitimleri düzenliyor. 

Temel Jimnastik eğitimi 19 Mayıs Spor Sitesi Jimnastik salonunda yarın saat 10.00'da başlayacak. 

6-10 yaşları arasında 
200'e yakın çocuk, 6 
Jimnastik antrenörünün 

| yönetiminde, her hafta 


Milli Takım Kampına gelmeyen Güçlü Ceza Kuruluna veriliyor 


Avrupa Şampiyonasına 


Greko-romen Güreş Milli Takımlarımızın çalışmaları Kayseri Talas Eğitim Merkezinde devam edi- 


yor. 


Öte yandan Kayseri'deki kampa katılmayan 


Cumartesi ve Pazar günleri birer saat Jimnas- 


tik antfemanları yapacak. 


Jimnastik Federasyonu Başkanı Tahsin Albayrak, Temel Jimnastik Eğitimi ile ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında spora başlama çağındaki çocukların bu çağı geçirdiklerin- den ve çeşitli nedenler yüzünden spor yapma olanağı bulamadıklarını ve ileride bu potansiyelin ülke sporu yararını yön- 


j 


ANKARA katılacak Serbest ve 


Mehmet Güçlü'nün Ceza Kuruluna verilmesi ile ilgili işlemin tamamlandığı da belirtiliyor. 

Mehmet Güçlü'ye': ceza yönetmeliğinin 24. 
maddesi gereğince 3 ile 6 yıl arasında ceza verilmesi bekleniyor. 

Güreş Federasyonu Asbaşkanı Dr. Osman Ataç Avrupa Şampiyonasına kaç siklette katılınacağının henüz o berilenmediğini. ayrıca Mili Takım Kampına çağrıldığı halde gelmeyenler hakkında gerekli işlemin yapılmasının doğal olduğunu, Mehmet Güçlü'nün kampa gelmemesinin üzüntü verici olduğu, ama bu tür keyfi tutumların hoş görülemeyeceğini söyledi. 


Rize Lisesi Futbol ve Hentbol Takımları grup maçları için Ordu ve Giresun'a gittiler 


Görmez olaydın lo Sispuma'nın saçlarını tarıyor Esen yeller 

Ağaçlara su düştü 

Hoş geldin 

Sefa geldin 

Nevruz dedem 


Yarasalar şaşkındır bugün Çırpınışlarimız ne afat Düşleri geceden de kara Beyinlerinde zehirden hançer Kara bayraklar yırtılmış Binlerce yıldan bu yana Kefensiz düşmüşler yiğitlerimiz Her biri bir Leyli 

Her biri bir bayrak 

Depreşir gelinlerimizin kısır yanları Napalm sesleriyle büyüdü Simali dağında yiğitlerimiz Bu yürek ne güne vurur 

Hey anam hey 

Acem ilinden sonra 

Halkın oğlu yarınlar yaratıyor Soğuk namluların ucunda Çiçekler açmış 

Hoş geldin 

Sefa geldin 

Nevruz dedem 


Bu yıl bir daha kutlayacağız seni Yeni büyüttüğümüz canlarla Dağlarımız dost dağlardır Yani Munzur, Aladağ, Kala Evelallah utandırmaz adamı Bak nasıl el çarparlar bebeler Davul zumalarla 
Gel saçlarından öpem Dilşa Güller takam sırmalarına Bir o yana bir bu yana Acılarımız sınanırsa eğer ınırız Cibali'nin 


ğe inançlı gücünü, umudunu dile getiriyor. 


YAMURAABASANUSEUUSDEUBUDANUDOAISEEEKAEABUONASDOAOEEOAEEANADSEESESANAAAAASUNAAA BANA NAUAGAAAANANAAEEORULA KAMA BESE BABAMA AN OEAEAEOEUANABESANI 


Şiirler AYDINLIK 
YAYINLARI 


PARTİ, 
GUNIŞIĞI 


RİZE (THA) 
1978-79 Öğrenim yılı, Beden Eğitimi Okul içi Futbol ve Hentbol Genç Erkekler Rize Bölgesi birinciliklerini hiç yenilgi almadan kazanan Rize Lisesi grup maçları için Ordu ve Çorum'a gittiler. 


Rize Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörü Ali Kaya ve Memiş Büyük şu açıklamayı yaptılar: 

"24-28 Mart tarihleri arasında Ordu'daki futbol ve Çorum'daki Hentbol Genç Erkekler Grup Birinciliklerinde Rize 


bölgesini en iyi biçimde temsil etmek için uğraş Rize'de gös- 


vereceğiz. 


terdiğimiz başarıyı buralarda da göstermek arzusundayız. o Çalışmalarımızı bu çizgide tamamladık." 


lendirilemediğini belirtti. 


Bu durumun gözönü- ne alınması gerektiğini belirten Albayrak, Jimnastik eğitimini diğer bütün sporlara kaynaklık teşkil ettiğini ve çalışmalarının bu şekilde sürdürülmesinin doğal olduğunu söyledi. 


Jimnastik Federasyonu başkanı, konuşması- nın sonunda Jimnastik Temel Eğitimine verilen önemde bu görüşün temel alındığını söyledi. 


TÜRKİYE-B.ALMANYA 
- MAÇINI TELEVİZYON 
NAKLEN YAYINLAYACAK 


ANKARA 

Televizyon 1 Nisan Pazar günü İzmir Ata- türk Stadında oynanacak Türkiye B. Almanya Avrupa Uluslar Kupası Grup maçını naklen yayınlayacak. 

Türkiye Batı Almanya milli maçı ile ilgili naklen yayın, saat 15.30'da başlayacak ve karşılaşmanın tamamı verilecek. Bu arada Türkiye radyoları da Türkiye B. Almanya max; çını naklen yayınlayacak. 

Öte yandan, Futbol Federasyonu Türkiye B. Almanya maçının televizyondan naklen yayınlanması nedeniyle aynı gün oynanacak olan 
2. ve 3. lig maçlarının saat 13.00'de oynamasını kararlaştırdı. 

Ayrıca B. Almanya Futbol Federasyonunun bu maç için 1500 bilet ayırttığı haber veriliyor. 

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Haluk Özbek'in verdiği bilgiye göre, bu konuda kendilerine resmi bir başvuru yapılmış ve bunun üzerine 1500 kapalı tribün bileti ayrıldı. 

Diğer yandan B. Almanya-Türkiye maçının bilet fiyatları belirlendi. Buna göre satışa çıkarılacak biletler kapalı tribün 150, açık tribün 
100 ve kale arkaları 50 liradan satılacak. 


Balkan Şampiyonasına katılacak olan Judo Milli Takımımızın 


kamp çalışmaları sürüyor 
© Antrenör Adnan Özmen 60, 65, 78 kilolarda madalya alma 


İSTANBUL (THA) 

4-9 Nisan tarihleri arasında Atina'da yapılacak olan Balkan Judo şampiyonasına katılacak olan Judo Milli Takımı Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerinde kamp çlaşımalarını sürdürüyorlar. 

5 Marttan buyana 
kamptta bulunan Judo 
Milli Takımı, antrenör Adnan Özmen nezaretin- de kapalı spor salonunda şimpiyonanın hazırlıklarını sürdürüyor. 

3 Nisan günü sona erecek olan kamp çalışmaları sonunda, Judo Milli Takımı Şampiyona için aynı gün Atina'ya hareket edecek. 

Judo Milli Takımının 
60 ve 71 kilolarındaki 
elemanları bugün yapılacak olan seçmeler sonunda belirlenecek. 

Judo Milli Takımının diğer elemanları şu isimlerden oluşuyor. 65 kilo: 


şansımızın fazla olduğunu söylüyor 


Kamptaki judoculardan bir 


İz 


Selahattin Kunay, Ömer Erol, 78 kilo: Süheyl Yeşilnur, Süreyya Nur, 
86 kilo: Salim Başbuğ, 
Ahmet Köseoğlu, 95 kilo: Resul Yolcu, Kemal Korucu, Ağır: Kamil Korucu, Süreyya Girgin. 

Judo Milli Takımı Antrenenörü Adnan Özmen Balkan Şampiyonası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Balkanlarda takım halinde derece yapabilecek güçte olduklarını belirterek 60-65..78 
ve ağır sikletlerde judoculardan madalya beklediklerini söyledi. 

Adnan Özmen konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 


"Milli Takımlarımızın kısa süreli sayılacak çalışmalarının yanında uzun zamandır çalışma halindeyiz. Ha fif sikletlerde Romenler ağır sikletlerde ise Yugos 


grup 


Adnan Özmen lavya madalyaların en yakın adayları. 

Kamp süresince ol dukça iyi çalışma 
olanakları bulduk. 60, 65 
78 ve ağır kilolarda sporculara güveniyorum. Bu kilolarda madalya alma şansımız oldukça fazla 
14 judocu ile iştirak edeceğimiz şampiyona sporcularımıza karşılaşma tecrübesi kazanma açısın; dan yararlı olacak. 


MISIR'DA YAPILACAK HALTER TURNUVASINDA 


TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK MILLİ TAKIM AÇIKLANDI 


ANKARA 
25-30 Mart tarihlerinde Kahire'de yapılacak Uluslararası El-Sayed Halter Turnuvasına katılacak Milli Halter Takımımız 


belirlendi. 
Halter Federasyonu ,Başkanı Refik Çölaşan 


Başkanlığında, yarın Ankara'dan ayrılacak kafile- de Milli Hakem Orhan Erdinç ve antrenör Cafer Esen'de bulunacak. 


Milli Halter Takımın- da şu sporcular yer alıyor: 


İbrahim Dinler (52 kg), Osman Bilgin (52 kg), Mehmet Gül (56 kg) Bilal Doğan (60 kg), Kemal Başkır (67,5 kg), Mehmet Üstündağ (75 kg), Harun Akkaya (75 kg), Raif Özel (82,5 kg), li Dedeoğlu (82,5 
8) 


Bee Ses mağ; 
ECZACIBAŞI ERKEK VOLEYBOL TAKIMI 


BAHAR KUPASINA DAVET EDİLDİ 


İSTANBUL 


bu konuda şunları söylediler: 


vi ağ 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Doğu Perinçek 
Doğru Eylem 


Bağırlarına şam ilizlendi 
Gülelim 

Oynayalım 
Eğlenelim 

Bugün yirmi bir Mart 
Hoş gelmiş 

Sefa gelmiş 

Nevruz bayramımız 


Gıyasettin Eralp 


Par PETİT T 


NARDALI .; 


gani bozarslan 


Genel Dağıtım: TUR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


KENARA 


Üçüncü kez Türkiye şampiyonu olan Eczacıbaşı erkek voleybol takımı önümüzdeki Mayıs ayında Finlandiya'da düzenlenen Uluslararası Bahar Turnuvasına davet edildi. 

Gelen davete göre tumuvaya Polonya şampiyonu AZS Olstayn, İsveç şampiyonu Lidingo, Finlandi- ya şampiyonu Pieksamaki ve Türkiye şampiyonu Eczacıbaşı katılacak, 

Eczacıbaşı Teknik Direktörü Cengiz Göllü ve antrenör Kosta Sopov 


“Ekibimiz bu yıl üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu. Zorlu bir yıl geçirdik. Bütün lig boyunca iki kez yenildik. Eczacıbaşı Avrupa'da tanınan bir ekip oldu. Bu başarıda Eczacıbaşı'nın Avrupa dördüncülügünün önemli bir payı var." 


20-25 Mayıs tarihlerinde Oslo'da ve Pieksamaki'de oynanacak olan turnuva icin Eczacıbaşı takımı gerekli hazırlık ve antremanlara başladı. 


Nedir? 


Düşmana darbe indiren halkın desteğini nan ve güç toplayan doğru bir mücadele ve evlem çizgisinin siyasetleri, ilkeleri, Revizyonisi ve Maceracı eylem anlayışlarının eleştirisi 


kaza- 


Genel Dağıtım: TÜR-DA Cağaloğlu, Hamam Sok. No: 4, İstanbul 


12.5 TL 


——<—————<< Iı. 


Adana ve Gaziantep'te iki kişi öldürüldü 


(Baştarafı 1. sayfada) yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yolda öldü. 
Saldırganın olaydan sonra kaçtığı bildirildi. 


GAZİANTEP'TE 

Gaziantep'te önceki gün Resul Yıldırım adlı Halkın Kurtuluşu taraftarı bir işçinin öldürülmesinden sonra dün de bir komando öldürüldü. 

Dün saat 07.00 sıratında Eğitim Enstitüsü eski öğrencisi ve çimento fabrikasında muhasebecilik yapan komando Sadık Acar işyerine giderken Türkmenler serhtinde açılan ateş sonucu öldürüldü. 


AĞRI'DA 


Ağrı'da önceki gece çeşitli yerlerde patlamalar oldu ve Milli Eğitim Müdürü'nün evi de silahlı kişiler tarafından tarandı. 

Verilen bilgiye göre, önceki gece Ağrı Milli Eğitim Müdürü İsmet Ömeroğlu'nun kaldığı lise lojmanlarına 22.35 
sıralarında patlayıcı madde atıldı. Patlama sırasında eve tabancayla ateş de açıldı. Saat 
23.00 sıralarında da Ze- ki Adıgüzel ve Nurgül Celturan adlı öğretmenlerin lojmanlarına da patlayıcı madde atıldı. 
Patlamalar sırasında geniş hasar meydana geldiği bildiriliyor. 

Öte yardan Ağrı'da misafir olarak bulunan Eleşkirt Belediye Başkanı CHP'li Selahattin Sarayhanlıoğlu'nun makam arabasına da bomba konuldu. Patlayan bomba arabada hasar yarattı. 
MARDİN—MİDYAT'TA 

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü İpekçi" nin öldürülmesi olayına adı karıştığı öne sürülen Asaf Gündüz adındaki bir şahıs, dün Mardin'in Midyat ilçesinde polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


TRABZON'DA 
Yeni Cuma Mahallesinde önceki gece saat 21.40 sıralarında bir evde meydana gelen olaylarda Fatih Eğitim Ens- 


18.30 HABERLER 
18.35 MARKO 


RAMI: 
20.30 HABERLER 


23.30 POP MÜZİK 
23.50 HABERLER 


TRTI 


05.00 ACıliş, program ve ` Kısa Haberler 

05,05 Türküler, Şarkılar 06,00 Kısa Haberler 
06,02 Günaydın 

07.30 HABERLER 
09,00 Kisa Haberler 
09,02 Kadın Dünyası 
10,01 Arkası Yarın 
12.10 Öğle Üzeri 

13/00 HABERLER 14.32Yurttan Ses er 
15.00 Kısa Haberler 
15.20 Şarkılar 

15,40 Türküler Geçidi 16.05 Okul Radyosu 
17.00 Kısa Haberler 
17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların | çinden 

09,30 Sabah Konseri 

10.50 Hafif Müzik 

11.20 Türküler Geçidi 

11.40 Beri Gej Barışalım 

12.00 Rahmi sönmezo. 
cak'tan Şarkılar 

12.00 Türk Hafif Müziği 

12,40 Türküler 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13,30 Olayların İ çinden 

14.00 İclal Eroğiu'dan Şarkılar ve Saz soloları 

14,30 Yabancı DII öğrenem 


1i 
07.00 AÇılış ve Program 07,02 Güne Başlarken 
08,00 Sabah Konseri 
09,00 Barok Müzik 
10.00 Türk Yorumcular 10,30 Çeşitli Melodiler 11.00 Öğleye Doğru 
13.00 Konser: Saati 
14.30 Caz Müziği 
15,00 Günün Konser) 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: Hayvanların bilinmeyen yönlerini anlatan programın bugünkü bölümü Evrende Uyum adını taşıyor. 

19.30 ÖDÜL KAZANANLAR: Amerikalı Zenci önder Martin Luther King'in yaşam öyküsü ve öldürülmesi konu ediliyor 

20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU PROG- 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 TELEVİZYONDA SİNEMA: Fred Zinnemann'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrollerini Montgomery Clift, Burt Lançester Deborrah Kerr ve Frank Sinatra'nın paylaştıkları İNSAN-LAR YAŞADIKÇA adlı film gösterilecek. 


utüsü öğrencisi Komando Mustafa Çakıroğlu yaralandı. 

Evde kalanların çelişkili ifadeleri (o üzerine polis evde arama yaptı. 
Arama sırasında Fuat Çakır'a ait olduğu saptanan soğutuculu tam otomatik tüfek ile 23 adet mermi bulundu. Ayrıca aynı, evde Fersat Tanrıverdi'ye at olduğu saptanan tabanca ve 7 mermi bulundu. Bunun yanında bir kağıda sarılı . yabancı menşeili çok sayıda mermi ve çok sayıda demir çubuk ele geçirildi. 

Evde bulunan ve kimliği henüz açıklanmayan 
5 kişi gözaltına alındı. 
5 kişinin çelişkili ifadeleri sonucu soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor, 

Atapark'ta Endüstri 
Meslek Lisesi öğrencilerinin üzerine, Büyük Ülkü Derneği'nden açılan ateş sonucu Şinasi Altınkaya' nın ağır, Mustafa Uzunkaya'nın ise hafif olarak yaralandıkları öğrenildi. 

Emniyetten verilen bilgiye göre, olaydan sonra Büyük Ülkü Derneği ve Çevrede yapılan arama sonucu 25 kişi gözaltına alındı. 

SULUOVA'DA 

Suluova'da önceki gece geç saatlerde CHP'li olduğu bildirilen Hüseyin Kocaoğlu adlı bir işçinin evi kurşunlandı. Olay sırasında Hüseyin Kocaoğlu ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kuvvetlerinin olayla ilgili olarak Çetin Dağıstanlı adındaki bir kişiyi gözaltına aldıkları bildirildi. 

Öte yandan önceki gün meydana gelen olaylardan sonra konulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı öğrenildi. 


İZMİR'DE 

İzmir Buca Eğitim Enstitüsünde polisle: öğrenciler arasında çıkan çatışmada iki öğrenci tabancayla yaralandı. Halil Bayrak adlı öğrenci dizine giren kurşunlabir kız öğrenci de başından yaralandılar. Çatışma, bir grup öğrencinin okul kantinine Nevruz'la ilgili afiş asmak istemesi üzerine başladı. Okul idaresi afiş asılmasına izin vermedi. Öğrencilerin diren- 


18.01 Çocuk Bahçesi 

18,16 Laf Lafı AÇar 

19.00 HABERLER 

20.02 Çocuklur İçin On Dakika 

20.12 Hafif Müzik 

20.15 Köy Dağarcığı 

20,40 Şarkılar 

21.00 Kısa Haberler 

21.02 Türk Hafif Müziği 

21.17 Şarkılar 

21,45 Türküler 

22.00 Kısa Haberler 

22.02 T.B.M.M: Saati 

22.35 Melodiden Melodiye 

23.00 HABERLER 

23,10 Tatil Gecesi 

00.55 Kısa Haberler 

01,00 Gece Yarısı 


15,40 Beraber ve Solo Türküler 

17.00 Açıklamalı Küçük Koro 

17.30 Fransız Şarkıcıları 

18.00 Türküler Ne Der? 

18.30 Din ve Ahlak 

19,00 HABERLER 

19,30 Hafif Müzik 

19.45 Türküler 

20.00 Başlangıcından bu Yana İnsanlık 

20,30 Küçük Konser 

21.00 Şarkalır 

21.15 Spor Gazetesi 


23,00 Müzikde Çağlar 
23.30 HABERLER 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Program ve kapanış 


16,00 Müzik Sahbetleri 17.00 Pop Caz 

18.00 Stüdyo FM 
19.00 Akşam Konseri 
20/00 Çağdaş Müzik 20,30Çeşitli Müzik 
22,00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cuma Konseri 
24,00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


mesi üzerine de okul önunde bekleyen polisler kantine çağrıldı. Polis afiş asmak isteyen öğrencileri dağıttı. Dersten çıkan öğrenciler bu tutumu protesto ederlerken bir grubun polislerin üzerine taş atmaya başlaması üzerine okul içinde silahlar patladı. İki öğrencinin yaralandığı çatışma sırasında, öğrenciler silah o kullanmadıklarını belirttiler. 


ANKARA'DA 


Balgat semtinde onceki gece saat 21.30 sıra- 


larında yolda yürüyen Çetin Karda bir gtubun silahlı saldırısına uğradı. 
Saldırıda ağır yaralanan Çetin Karda, kaldırıldığı Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde (o kurtarılamayarak öldü. 


İSKENDERUN'DA 


Dörtyol İlçesi'nde çı: 
kan çatışma sonucu yol. 
dan geçerken ağır yara, lanarak tedavi altına a. 
lınan CHP İlçe Sekreteri Rasim Gökmen kurtarılamayarak öldü, Gök. 
men'in cenazesi önceki gün törenle topraga verildi. 


Dar boğazı aşacak hiç bir önlem... 


(Baştarafı 1, sayfada) 

Öte yandan, Istanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin de "zamları desteklediğimiz havası yaratılmak isteniyor, gerçekte durum böyle değil dir" dedi. 

Hükümet, devalüasyon yapmadan dış ödeme darboğazını aldığı önlemlerle aşacağını, bunu dış satımı artırarak sağlayacağını açıklarken, her geçen gün üretimi ve verimliliği düşen tarım alanında hiç bir' köklü çözüme yanaşmadı. Toprak reformu, toprak ağaları- nın vergilendirilmesi, tarımda verimliliğin artırılması konularında hiçbir önlem yok. Türkiye ihracaat gelirlerinin en büyük bölümünü tarım ürünlerinden sağlıyor. 
Bu durumda ihracaat gelirlerinin artırılarak döviz darboğazının aşılması mümkün görülmüyor. 

Lüks tüketimin. engellenmesi yolunda da ciddi hiçbir önlem alınmadı. 

Karaborsanın nasıl önleneceği, üretim kapasitesinin nasıl artırılacağı da önlem paketinin cevabı verilmemiş soruları arasında yeralıyor. Hammaddesi olmayan fabrikaların üretim kapasitelerinin artabilmesi sadece bir mucize olarak değerlendiriliyor. Üretim artışı sağlanmadan da karaborsa'nın, enflasyonun zincirleme fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi , mümkün görülmüyor. 

Hükümet, ekonomik darboğaza köklü çözümler aramak yerine sadece halkın kemerlerini daha da sıkarak darboğazı atlatmak istiyor. 

GEZGİN'İN 
AÇIKLAMASI 


Önlemler paketi ve zamlar konusunda gazetemize bir açıklama yapan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, hükümetin işçi ve işveren kuruluşları temsilcileri ile yaptığı toplantıda zamların ayrıntılı olarak ele alınmadığını belirtti. 


Köy-Koop ... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
la devam etmesi üzerine, işçiler ve işyerinde yetki- li sendika olan Devrimci-Toprak-İş Sendikası temsilcisi greve gideceklerini belirttiler, 

Çarşamba günü işçilerle birlikte bir toplantı apan Devrimci Toprak- i Başkanı Fuat Gedik, grev uygulamaya kararlı olduklarını belirtti. Köy-Koop Genel Başkanı 
Nedim Tarhan genel kuruldan önce işçilere dost görünmeye çalışmıştı, 


Nurullah Gezgin, toplantıda esas olarak önlemler paketinin amaçları ve hangi ilkeler doğrultusunda uygulanacağı konusunun ele alındığını ifade etti. 

Dört işveren kuruluşu temsilcisinin toplantıda zamlar konusundaki görüşlerini saklı tuttuklarını da belirten Gezgin, önlemler paketinin ve zamların ayrıntılı olarak açıklanmasının hükümetin uygulama alanına girdiğini söy'edi. 

Öte yandan İSO Başkanı Nurullah Gezgin önceki gün İSO Meclisinde yaptığı konuşmada da zamların hükümet, işçi ve işveren toplantısında, kendilerinin zamları onayladığı şeklinde bir hava yaratıldığını, bunun gerçekte böyle olmadığını ifade etti, 

TÜSİAD'IN 
AÇIKLAMASI 

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİ-AD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Feyyaz Berker, dün bir açıklama yaparak "ekonomik önlemler paketinden zamdan başka bir şey çıkmadı" dedi. 

Halkın, ekonomiyi düzeltecek gerçekçi uygulamalar beklediğine değinen Berker, açıklamalara göre, paketten zamdan başka bir şey çıkmadığını belirtti. "Halkın bekleyişinin ise, üretim artışı ve fiyatlarda istikrarın (o sağlanmasıdır" diyen Berker, sadece zamlarla bu amaçlara ulaşılamayacağını, kıtlığı, pahalılığı ve işsizliği önlemenin yolunun yatırımları atrırmaktan geçtiğini söyledi. 


İstanbul Ticaret Odası tarafından Yapılan bir inceemede ülkemizin içinde bulunduğu ağır enerji ve patrol bunalımı döneminden çıkılabilmesi için kısa ve uzun vadede çeşitli tasarruf ve yatırım önlemleri alınması gereği belirtildi. 

Söz konusu önlemler üç ana gruptaşu şekilde toplanıyor: 

1) Yerli ham petrol yerli elektrik, kömür ve yerli enerji üretimini artırmak 

2) Dövizle alınan ener jide israf önlemek ve bu enerjinin tüketimini artıran talebi yerli ererji kaynaklanna doğru çekmek, 

3) Enerji talep eden yeni kuruluşları ve yeni enerji taleplerini yerli eherji kaynaklarından sağ lamak. 

İTO'nun raporunda enerji ve petrol tasarufu ile ilgili uzun vadeli önlemler arasında genel olarak denizyolu taşımacılığına ağırlık verilmesi, akarsuya dayanan elektrik enerjisi üretiminin artırılması ile nükleer enerji santralları kurulması gibi önlemler yer alıyor. 


TiKP bir yılda... 


(Baştarafı 1. sayfada; Ömer Faruk Ciravoğlu 


- Başkan, Erkan 
Önsel (Eczacı), Ensar Kılç (Mühendis), İsmail Çıkrıkçı (Öğrenci), Ahmet Karakelle (İşçi), Zihni Erdem 
Özgür Kıroğlu (Öğretm 


en). E 
Antalya İl Örgütü ise şu üyelerden oluşuyor: 

Ömer Baykuş - Başkan (Öğretmen), İsmet Özçelik (Öğretmen), Kazım Yıldırım (İşçi), Mehmet Gülcan (Öğrenci), Abdullah Koparan (İşçi), Ahmet Sorguç (Serbest), Azime Coşkun (İşçi). 

TİKP'nin bir yıllık örgütlenme sonucu kurulan il örgütleri şunlardır: 

1. İstanbul, 2. Ankara, 
3. İzmir, 4. Adana, 5. Diyarbakır, 6. Tunceli, 7. 
K.Maraş, 8. İzmit, 9. 
İçel, 10. Aydın, 11. Gaziantep, 12. Denizli, 13. 
Kayseri, 14, Malatya, 15. 
Elazığ, 16. Hatay, 17. 


Bingöl, 18, Bursa, 19. 
Trabzon, 20. Antalya. 
,, Bir yıl içinde kurulan ilçe örgutleri ise şöyledir: İstanbul İlçe örgütleri: 
1. Kartal, 2. Eyüp, 3. 
Şişli, 4. Bakırköy, 5. 
Beyoğlu, 6. Fatih, 7. Kadıköy, 8. Üsküdar, 9. Beşiktaş, 10. Sarıyer. 
Ankara İlçe Örgütleri: 
11. Altındağ, 12. Polatlı, 
13. Çankaya, 14. Kırıkkale. 
İçel İlçe örgütleri: 15. 
Tarsus, 16. Silifke, K.Maraş İlçe örgütü: 


17. Pazarcık. 

Adana İlçe Örgütü: 
18. Ceyhan. 

Hatay İlçe Örgütü: 


19. İskenderun 

İzmir İlçe Örgütü: 20. 
Karşıyaka. 

Tunceli İlçe Örgütü: 
21. Pülümür. 

22. Ulukışla (Niğde), 
23. Düzce (Bolu), 24. 
Divriği (Sivas), 25. Varto (Muş). 
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di. Oysa görüşmelerde 


ğildir. 


madı. Batı ile 


ca da 


Greko-romen stili zam 


ye hem dilimiz, hem beynimiz alış tı. 

Bir süre sonra da artık paket açılıyor diye bir laf atıldı ortalığa. Ancak işveren ve işçi çevrelerinin de görüşleri alınacaktı. Toplandılar, herkes "önlem paketi" hakkında görüşünü açıklarken aynı akşam hükümet ince bir oyun deneyerek zamlan açıkladı. Oysa zamlar güya önlem paketinin sadece bir' bölümüydü. Üçlü görüşmenin hemen ertesinde paketin en sevimsiz kısmı açıklanınca, herkesin zamları desteklediği zannedi|- 


paketinin bir maddesi olarak görüşülmüştü Herkes önlem Paketi gibi ne idüğü belirsiz bir kavram hakkında görüş açıklamanın peşindeydi. 
Başbakan zam gibi çok sevimsiz bir oyunla alta düşmek üzereyken, bir anda görülmemiş üçlü görüşme gibi nazik bir oyunla kamuoyunun arkasına dolanıp bir puan almaya çalıştı. Doğrusu oyunun inceliği kamuoyunda şaşkınlık yarattığı için puanı da aldı. Ardından paket açıklandı ve görüldüki somut olarak yapılan halkın sırtına Zam Yükü vurmaktan başka bir şey de- 


Şaşkınlık daha hâla devam ediyor. Çünkü önlem paketi lafının bunca süren yokluk ve karaborsanın, halkı zamlara alıştırmak, karambolden zam çıkartması yapmaktan başka bir amacı olmadığı gürültüler arasında berraklaşa- 
“Önce taze para sözüne devalüasyon"' diye Pazarlık Yaptılar. Anlaşma olmayın “devalüasyon yapmayacağız" diye kahramanlık gösterileri düzenlediler. 

Ancak, gürültüye getirmek, "anti-emperyalizm'e sığınıp halkın milli duyguları üzerine oyun kurmak sürekli bir politika olamaz. Bunu, hayatın kendisi ispatlayacak. 


aA 


(Baştarafı 1., sayfada) 


zamlar yalnızca önlem 


“AP'nin mitinglerine... 


(Baştarafı 1, sayfada) 


nin de katılmış olması- nın Parti içinde tepki ve üzüntüyle karşılandığını belirterek şunları söyledi: 

"Biz kendi mitinglerimize, MHP ve MSP'nin katılmasını istemiyoruz. 
Ancak, Kiraz İlçe Başkanımız, bizim bu isteğimiz dışımda mitinge MHP'lilerin katılmasını sağlamıştır. MHP'lilerin mitingdeki aşırı tutumları, bizleri üzmüş birçok Partili ve Milletvekili arkadaşımız, bunu protesto ederek mitingi terketmek zorunda kalmıştır. 

"Her ay olduğu gibi, bu ayın sonunda da parti örgütleriyle toplantımız vardır. Toplantıda bu konuyu da tartışacak, görüşlerimizi o kendilerine ileteceğiz. Kiraz İlçe Başkanımız, zaten bize MHP' den gelmedir. İzmir Örgütü olarak içimizde bir 


-MHP faaliyeti kabul et- 


miyoruz. Ancak, işte böyle arada bir dişardan gelip, vurup geçiyorlar. 
Gerekli uyarıyı yapıyoruz. Parti disiplinine uyan gelir, uymayan gider." 

Yorgancıoğlu, bu arada Adalet Partisi'nin Aliağa'da İlçe Örgütü ve Gençlik Kollarının geçtigimiz gün açıldığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Parti örgütümüz ve Gençlik Kollarımızla bir- 


likte,hemen yanıbaşında Hür - Genç'te açılmıştır. 
Bizim Hür-Genç'le ciddi bir irtibatımız yoktur. 
Sadece onlar, bizi desteklediklerini söylemektedir. 
Buna bir şey diyemeyiz fakat biz onların bazı aşırılıklarına karşıyız." 


ALLENDE MESELESİ 


Yorgancıoğlu, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in Ecevit'in akibetini Allendeye benze- ten beyanı üzerine de şu görüşleri savundu: 

"Sayın Genel Başkanımız, bu benzetmeyi, hükümetin yaptığı son zam- 


lar karşısında, Allende yönetimine karşı kamyon şoförlerinin anah- 


tarları bırakarak giriştiği protesto eylemini hatırlatmak için yapmıştır. 
Bundan hükümetin askeri bir darbe ile devrilmesi gibi bir anlam çıkarılmasının » hatalı olacağı kanismtlayirm! Askeri yönetimler, AP felsefesine ters düşer. Hükümetin yaptığı son zamlar karşısında vatandaş çok zor duruma düşmüştür. Bildiğiniz gibi, Şili dede kamyon şoförleri hükümeti protesto için anahtarları bırakarak uyarıda bulunmuşlardır." 

Öte yandan, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in üç günlük Bursa gezisi yarın başlıyor. Demirel, gezisi sırasında çeşitli ilçelerde konuşmalar yapacak, 


Taraki, 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Hükümetine bağlı savaş uçaklarının Başbakan Nur 


Muhammed  Taraki'nin emri ile bir sınır kenti olan Herat'ı bombaladığını belirtti. 

Olayların o Taraki'nin yönetime geçmesinden 


sonra toplam 30 bin miislümanı öldürttüğünün öğrenilmesi üzerine patlak verdiğini kaydeden Afganistan Kurtuluş Cephesi Lideri, müslüman birliklerin hükümet kuvvetleriyle 15 eyalette çarpıştığını söyledi. 
Hatırlanacağı üzere, Taraki bundan 11 ay önce kanlı bir darbe ile iktidan ele geçirmiş bu arada da Devlet Başkanı Serdar Muhammed Davud'u öldürtmüştü. 
PAKİSTAN 
HÜKÜMETİNİN 
TEKZİBİ 
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü dün Yaptığı bir açıklamada, Moskova basınının Pakistan aleyhendeki suçlamalarını o reddetti, Pakistan'ın Afganistanile olan ikili ilişkilerinde iç işlerine kanşmama ilkesine sadık kaldığını hatırlatan sözçü, ülkesinin CENTO'dan çıkmasıyla Afganistan ve Sovyetler Birliği ile "olumlu" ilişkiler geliştirebileceğini"' söyledi. 
ZİYA öL HAK'IN 
AÇIKLAMASI 
Pakistan Devlet Başkanı Genera Ziya Ül 
Hak, Amerikalı gazetecilere verdiği bir demeçte "1979 yılı içinde genel seçimlerin yapılacağını ve iktidann sivil bir yönetime devredileceğini" söyledi. Ancak, Ge- 


30 bin... 


neral Ziya Ül Hak, Pakistan'da ordunun "çok önemli bir konumu" ol. 
duğunu kaydederek, ordunun devlet başkanı ile eşgüdüm halinde siyasal gelişmelere müdahale edebileceğini hatırlattı. Ziya Ül Hak, bu sorunun yeni Anayasa metnine de geçirileceğini *. sözlerine ekledi. 

Gazetecilerin, Butto konusundaki sorularına ise Ziya Ül Hak şu cevabi 


verdi: "Bu dava siyasal bir görünüm kazandırılmış, ama salt cinayetle ilgili bir davadır." Bu 


yüzden kim olursa olsun yasaların gereğinin uygulanacağı şeklindeki görüşünü tekrar etti. 

Öte yandan İslamabad'dan dinlenen Kabil radyosu Haret Kentinde- ki İran Başkonsolosu Cevad Haşim'in "İstenmeyen Şahıs" ilan edildiğini ve kendisinden 48 
saat içinde ülkeyi terketmesi istendiğini bildirdi. 

Afganistan Hükümeti, Kabil'deki bütün büyükelçiliklere gönderdiği bir bildiride, "Ordu birlikleri ile Müslüman asiler arasındaki çatışmaların, özellikle Herat kentinde sürdüğünü'' doğruladı. 

Afganistan Kurtuluş Cephesinin lideri Sabatullah Mojededdi, ülkenin doğu bölgesinde bir eyaletin tamamen ele geçirildiğini belirttikten sonra, amaçlarının bütün ülkeye hakim olmak olduğunu söyledi. Mojededdi, Pakistan sınırındaki Kunar kentinin geçidi sayılan Şagha Serai'nin üç yönden ` kuşatıldığını açıkladı. 


Demirel: “Bu politikanın sonu... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
kan verme, guç verme hareketi değil, milletin kanını emme, yani sülük hareketidir" şeklinde ko- 


nuştu. 
AP Genel Başkanı 5 
ana maddeye yapılan 


zamların zincirleme pahaılık meydana getirdiğini söyleyerek, “Böylece 
1979 Martında Türkiye 
yeniden yüzde 50 pahalılaşmıştır"' dedi. 

Demirel, bu önlemler sonucunda yatırım hacminin daralacağını, işsizliğin artacağını, üretimin azalacağını söyledi. AP Genel Başkanı bu zamların maliyetleri yükselteceğini, bu nedenle de ihracat artışına yol açamayacağını belirtti. Demirel şunları söyledi: 

“Teneke 18 liradan 26 
liraya çıkmıştır. 26 liralık teneke ile salça ve konserve sanayii ne hale gelecektir? Saç 12 bin 
500 liradan 16 bin 750 
liraya çıkarılmıştır. Bu fiyatla çamaşır makinası, buzdolabı nasıl ihraç ediecektir?”" 

Demirel, böyle pahabhk yaratarak tüketimi kısmayı ummanın safdillik olduğunu savundu 

AP Genel Başkanı 1 
litre benzinin maliyetinin 
5 lirayı geçmediğini savunarak, bunu 17 liradan satmanın resmen vurgun culuk olduğunu söyledi. 
Demirel, 1978'de fiyatlarn 1,2, 3, 4 misli arttığını savunurken şöyle dedi: 

"Ev kadırının en önemli ihtiyacı olan yağ fiyatlarının yüzde yüz artışını vergi kanunları- nın çıkmayışına veya birikmiş ekonomik meselelere bağlayanların ne kadar gülünç duruma düştüklerini izaha lüzum yoktur," 


“Fiyatlar bir taraftan artırılırken, ücretlerin kamu görevlilerinde yüzde 70, emeklilerde yüzde 60 arttığı yalandır. 
Köylünün ve çiftçinin ise gelirinin yüzde 37.5 
arttığı bir büyük yalandır. 1979 yılında buğday taban fiyatlarına yapılan zam yüzde 13'tür, Tütün baş fiyatına yapılan zam 


yüzde 14, yüzde 37.5 
nereden çıkıyor." 
+ “Şimdi 'Dışarıdan 


kredi sağlamadan Türkiye'nin kalkınmasını yürüteceğiz' diyorlar. Bu .nümkündür de acaba Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına neden 15 
milyar dolar kredi ihtiyaç koydular? O zaman akılları nerede idi? Yoksa yeni bir kaynak keşfetliler de şimdi onur için mi ihtiyaç ortada kalktı?" 

Dövizle askerlik uygulamasını da eleştiren Demirel, "Bedelli askerlikle döviz sağlayacaklarmış... 
Satışa çıkarılmamış bir askerlik kalmıştı" dedi. 

Konuşmasında Başbakan Ecevit'e cevap veren Demirel, "'Zamların sorumlusu hükümet değilmiş. Sorarlar adama: Ya kim? Zammı yapan hükümet. Başkası niye sorumlu olsun. Buna açıkgözlük derler" şeklinde konuştu. 

Ülkenin her geçen gün daha da kötüye gittiğini ileri süren Demirel, "Bu dinamizm değil, dramatizmdir" dedikten sonra, Allahın milletin yardımcısı olduğunu söyledi. 

“DEVALUASYON 

YAPACAKLARDIR" 

Başbakan Ecewt'in 


Korutürk... 


(Baştarafı 1. sayfada) hayatının bağışlanmasını istedi. 

Cumhurbaşanı Fahri Korutürk, Ziya Ül Hak'a gönderdiği mektupta, 
Butto hakkında verilen hükmün hafifletilmesi için 21 Mart 1978'de bir mektup daha gönderdiğini belirterek, daha sonra şöyle diyor: 

"Dava şimdi daha karar safhasına gelmiştir. 
Bu itibarla, 21 Mart 1978 
tarihli mektubumda belirtttiğim üzere, formasyonu, eserleri ve Türk-Pakistan ilişkilerinin bugünkü seviyesine çıkartılmasındaki hizmetleri ile Pakistan tarihinde ve demokratik (o gelişmesinde yer alacağına kani bulunduğum, ülkenizin eski başkanı, bu mümtaz evladının hayatının bağışlanması hususunda şahsi gayret ve nüfuzunuzu kullanmanızı, Pakistan'a kardeşçe rabıtalarla bağ- u Türkiye Cumhuriyeti" 
nin Başkanı ve eski bir asker olarak bu defa zat-ı devletlerinden rica ediyorum. Saygılarımla.” 


"devalüasyonu eski Başbakanlar değil bugünkü başbakanlar yapar, bu pakette devalüasyon yoktur" şeklindeki sözlerini de eleştiren Demirel "eski Başbakanlar değil bugünkü Başbakanlar yapar" ne demektir? Devalüasyonu yaparsam ben yaparım demektir. Devalüasyonları Başbakanlar degil, hükümetler yapar. Bu hükümet devalüasyonun şartlarını (o hazırlamıştır. 
Bunların politikası enflasyon politikasıdır, onun sonucu da devalüasyondur" dedi. 


ALLENDE KONUSU 


AP Genel Başkanı bir gazetecinin sorusu üzerine de 'hükümetin gelişi Allende'nin gelişine benziyor" sözlerini açıkladı ve şöyle dedi: 

"Ben bu sözlerimle hiç bir şey ima etmedim. 
Benseçimle gelip seçimle gidilmesini savunurum. o Meşruiyet çiyim. İktidarlara kan 
bulaştırılmasına karşı 18 
sene savaş verdim. Zam tartışmasını, Allende tartışmasına döndürmek istiyorlar. Bize zamanın- da çok açık imalar yapıldı. Yolumuza darağaçları kuruldu. Hiç kimse ses çıkarmadı. Biz ana kuzusu değil miyiz, biz bu vatanın evladı değil miyiz? 
Sanki o yapılanlar provokasyon değildi. Ne söyleyeceğimizi başkasından öğrenecek değiliz. 
Ben bu gidişin kötü olduğunu söyledim. Pinoşe falan demedim. Bu kadar büyük korkuyu da hassasiyeti de anlamıyorum." 


(Baştarafı 1. sayfada) Resmen açıklanma makla hirlikte anlaşmaya karşı oy veren 18 üyenin aşırı sağcı ve Moskova yanlısı milletvekilleri ol duğu belirtiliyor. 
Oylama sonucundan büyük bir memnunluk duyduğunu söyleyen İsra il Başbakanı Menahem Begin, iki günlük çalışma ları sonunda İsrail'in ba rışçı tutumunun kanıt: landığını ileri sürdü, Be gin ayrıca, Kudüs'e bir zi yaret yaparak barışçı girişimleri başlatan Enver Sedat"ı bir kez daha kutladı, 
Knesset anlaşma metni üzerine toplam 28 
saatlik bir .oturum yapmıştı. 5 
Knesset'in anlaşma metnini onayladığı haberi Washington'da öğreni- 


lince, ABD Başkanı 
Jimmy Carter bir açıklama yaparak, ''tsrail'- 


den barışın sesi yükseldi" şeklinde konuştu. 
WASHİNGTON'A 
DOĞRU 

Amerikan AP Ajansının bildirdiğine göre, Mısir Devlet Başkanı Cumartesi günü Kahire'den ayrılarak Madrid'e gidecek. Sedat burada İspan- ya Kralı Juan Carlos ile bir görüşme yapacak. 

Öte yandan Menahem 
Begin de bugün Kudüs'- ten ayrılıyor. Fransız 
AFP Ajansının bildirdiğine göre Begin, Washington'dan önce Londra'ya uğrayarak Başbakan Callaghan ile bir görüşme yapacak. 

INGİLİZCE, 
İBRANİCE VE 
ARAPÇA AYNI 

ŞEYLER Mİ 
SÖYLENİYOR? 

Anlaşmanın imzalanması üç aşamada olacak, Pazartesi günü Washington'da imzalanacak olan anlaşma metni İngilizce olarak kaleme alınmıştı. 

Aynı anlaşmanın İbranicesi daha sonra Kudüs'te imzalanacak. Ve nihayet Kahire'- de yapılacak olan tören- de de Mısır-İsrail anlaşmasının Arapça metni imzalanacak. 

Ancak hatırlanacağı üzere, sözkonusu üç anlaşma üç başkentin anlaşma metnini değişik şekillerde yorumlamasın- dan dolayı farklılıklar ta- 


şıyor 
ARAP 
BAŞKENTLERİNDE 
SON DURUM 

Mısır-İsrail Barış Anlaşmasının 26 Martta Washington'da imzalanacağı Başkan Carter tarafından açıklandıktan sonra anlaşmaya karşı çıkan Arap ülkeleri faaliyetlerini sürdürüyorlar. 

Bağdat hükümetinin bir sözcüsü, "Batı Avrupa, Japonya, Avustral- ya ve Yeni Zelanda'nın ayrı barış anlaşması karşısında bağımsız ve dengeli bir tutum almalarıni" temenni etti. 


ya hazırdırlar. 


kencelere rağmen. 


çirmeye çalışıyor, 


yükselterek 


Gene o paslı silah 


© (Baştarafı 1. sayfada) 


Eğer bütün bu olayları anlamak için kafayı biraz çalıştırmak çok zahmetli geliyorsa, o zaman da Moskova 
TKP'nin "Bizim Radyosunu” açınız ve komünizm düşmanlığının âlâsını dinleyiniz. Hiç merak etmeyin, Marksizm düşmanlığında ısrar ederseniz, onlar sizi de bağırlarına basma- 


Radyosunu veya sahte 


Hem bağımsızlıktan söz etmek hem de Marksizm düşmanlığı yapmak birbiriyle bağdaşmaz. Bugün Türkiye'nin önündeki soru sosyalizm mi kapitalizm mi sorusu değil, milli bagımsızlık mı kölelik mi sorusudur. Ya işçisiyle, köylüsüyle, milli kapitalisti ve bütün yurtseverleriyle milletçe birleşmekten yana olacaksınız veya Sovyetler Birliği'ni değil, fakat Marksizmi hedef alarak milleti bölmek için çalışacaksınız. 
O zaman da en büyük aferini Brejnev'den alacagınızdan hiç şüpheniz olmasın. 

Dünyanın her yerinde milli bağımsızlık mücadelesinin en ön safında savaşanlar daima Marksistler olmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Hitler işgalciliğine karşı direnişte yaratılan destanları dünyanın hiç bir halkı unutmadı. 
İkinci Dünya Savaşından sonra ABD emperyalizmine ve sömürgeciliğe karşı verilen milli kurtuluş savaşları aynı destanları bir kere daha yazdı. Ön safta gene Marksistler, 

Bugün dünyanın ağası olmak hırsını artık pratiğe dökmüş olan en saldırgan emperyalist Sovyetler Birliği'ne karşı mücadelenin başını Marksistler çekiyor. Gözlerinizi açınız da biraz Türkiye'ye bakınız. Kaç yıldan beri Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerindeki emperyalist emellerini ortaya koyan ve geniş halk yığınlarını uyarmaya çalışanlar hangi davanın sahipleridir? Üstelik teröre, baskılara, zindanlara ve iş- 


Sovyet sosyal-emperyalizmi Avrupa'yı dize getirmek için bugün Orta Doğu'yu ele ge- 


Türkiye'nin "zayıf hal- 


ka" olduğunu uşaklarının ağzından açıkça ilan ediyor. Bütün dünya artık savaş tehlikesinin yükseldiğini görmeye başlamıştır. Bu şartlarda, Türkiye bağımsızlığını korumak için hazırlıklı olmak ve birleşmek göreviyle karşı karşıya. 
Marksistiyle, demokratıyla, yurtseveriyle, ayağı Türkiye toprağına basan herkes, bütün halk birleşmek zorunda. Eğer samimi olarak milli bağımsızlıktan yanaysanız ve köleliğe karşı iseniz, arık o küflenmiş komünizm düşmanlığı silahını elinizdan atmak zorundasınız. 

Marksizm düşmanlığı ile yurtseverlik birbiriyle bağdaşmaz. Herkes istediği düşünceyi taşımakta özgür olmalıdır. 45 milyon halkı Sovyet sosyal-emperyalizminden gelen tehdide karşı birleştirmek, ancak düşünceye ve örgütlenmeye saygı temelinde olur. Bunları anlamak ve uygulamak, gerçek bir yurtseverlik ruhu ve sorumluluk gerektirir 
Ve unutmayınız ki; Sovyet sosyal-emperyalizmi eğer yurdumuza saldırmaya cesaret edecek olursa, bu saldırıyı en ön safhada göğüsleyenler Marksistler olacaktır. Yoksa, tehlikenin ağırlaşması karşısında daha şimdiden ayakları titreyen ve İsviçre Bankalarındaki hesaplarını istikballerini" garanti altına alanlar ve kaçış planlarını yapanlar değil. 

Yurtseverlik lafla olmaz, tutarlı bir siyasetle olur. Hitler, Mc Charty ve Brejnev artığı fikirlerle yurtsever bir çizgi izlenemez 


| Sovyetler Balkanlara... 


(Baştarâfı 1. sayfada) uuyla ilgili bir yazı yayınlandı. Gazetenin Viyana muhabiri L. M. Taubinger tarafından kaleme ahnan yazıyı aynen yayınlıyoruz. 

"Moskova'da İngilizce olarak yayınlanan aylık "Foreign Trade" dergisi kısa bir süre önce, geçen Kasım ayında Odessa ya kınlarındaki Sovyet limanı İljitsehow ile Bul gar limanı Varna arasında işletmeye açılan feribot hattının, Bulgaristan'nın Sovyetler Birliği'yle bütünleşmesindeki büyük önemi üzerinde durdu. 
Bu demiryolu-feribot hattında, biri Sovyet diğeri Bulgar olmak üzere günde 2 feribot çalışmaktadır.  İljitsehow-Varna arasındaki 435 Km. 
uzunluğundaki deniz yolunu 17 saat içinde kate- den bu feribotlar, dünya nın en büyük feribotlarıdır. Hızları isaatte 15-17 deniz miline erişebilmektedir... Feribotlar 185 
m. uzunluk, 26 m. genişlikte olup, net ağırlıkları 12160 tondur. Her birinin ağırlığı 80 ton olan 
108 adet tren vagonunu 


taşıyabilmekte, bunun yanısıra insan ve yük kamyonları için de yer bulunmaktadır. 


... Şüphesiz bu feribot hattının iki ülke arasındaki ekonomik önemi oldukça büyüktür... 
Ancak, Moskova'da yayınlanan dergi, bu feribot hattının askeri bakımdan stratejik önemi- nin en az ekonomik önem kadar olduğu konusunda susmaktadır, Feribotlar, tren vagonları yerine, T-62 tipi modern Sovyet savaş tanklarını, Romanya'ya uğramadan 


kısa bir süre içinde Sovyetler Birliği'nden Bulgaristan'a (o nakledebilecek şekilde imal edilmişlerdir. Bu durum, Sovyetler'in bir kaç gün içinde bir çok tümenini Balkanlara nakledebileceğini ve bu tümenleri hem NATO'nun güney kanadına, hem de Yugoslavya'ya ve son zamanlarda boyun eğmez bir tavr alan Romanya' 
ya karşı :harekete geçirebilecektir. Feribot hattının bu askeri önemi, Yugoslavya'yı Varşova Paktından gelecek bir saldırıya ilişkin savunma planlarında tamamen yeni düzenlemeler yapmak zorunda bırakmıştır. Bu yeni durumun, Yugoslavya'nın Sovyetler Birliği'ne karşı izlediği dış politikaya etki yapacağı açıktır." 


Doğu'nun... 


(Baştarafı 1. sayfada) deniyle düzenlenen kutlama o törenlerine 
(İranlı öğrenciler Konfederasyonu) yanlısı İstanvul İran Yüksek öğrenim Kültür Derneği (İİYÖKD) 
lü öğrenciler ve yüzlerce 

İranlı katıldı. 
Törenlerin ilki Başkonsolosluğunda, ikincisi ise İİYÖKD'de yapıldı. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan İİYÖKD, şunları 

belirtti: 

Şah 


“Daha önceleri rejimi ve onun yandaşları bu töreni düzenliyordu. Gerçi biz yine kendi aramızda İranlılar olarak kutluyorduk, ama bu seferki kutlamalar değişen rejim nedeniyle tam bir birlik ve dayanışma içinde geçti." 


EL 


cis- 


İran 
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1974'te gruplar koalisyonu 


olarak kurulan TSİP, dört kez 


bölündü.Simdi Yönetim Kurullarını 


olusturacak adam arıyorlar 


E] 

TKP için “entrikacı” diyen TSİP, TKP'yi S.Birliği'nin prestijini sarsmakla suçluyor eleştiriyor 


* 


e Adi: 


TSIP (Türkiye Sosyalist Işçi Partisi) 


© Başkanı: 
Ahmet Kaçmaz 
© Kuruluşu; 


24 Haziran 1974, dört defa bölündü 
© Görüşlerini yansıtan dergiler: 


ilke, Kitle, Gerçek, Genç Sosyalist, Köylü Birliği, Kadın Dayanışması, Birlik © Sloganları: 
iş, Ekmek, Hürriyet;Faşizme Nihayet, Yaşasın Sosyalizm, 
Faşizme Geçit Yok, 
Yaşasın İşçi Sınıfı Enfernasyonalizmi, 


İ BÜTÜN ÜLKELERİN İş 


TSIP:“S.BIRLIĞI AĞIRLIĞINI KOYARSA, TÜRKİYE'DE ÇOK ŞEY DEĞİŞİR” 


"Türkiye'de komünist ve enternasyonalist ol- 
“mak için TKP'den ica-- zet mi alınacaktır? TKP, Türkiye'de komünizmi ve enternasyonalizmi kendi ipoteğinde saymaktadır. 
Oysa şayet son yıllarda ülkemizde... Solda antisovyetizm kırılmış, Maoculuk tecrit edilmişse, bu başarıda en büyük pay, TKP'nin legal sosyalist dediği çizgilerden birine aittir ve bu şerefi o sos- 


yalist çizgi taşımaktadır." (İlke, Aralık 1977, sy. 68) 


Burada bahsi geçen çizgi , TSİP'in çizgisidir Bu sözler de bu partinin esas özelliğini ortaya koymaktadır. TSİP'in bugün başlıca özelliği, "gerçek enternasyonalizmi" kendisinin temsil ettiğini ispatlamak için Sovyetler Birliği'ni ikna etmeye çabalaması, Sovyetler Birliği'nin ideolojisini yaymak ve onun dünya çapındaki siyasetlerini desteklemek ve uyum içinde hareket etmek için TKP ile yarışmaya çabalamasıdır. 


TSİP bu noktaya nasıl geldi? * 

TSİP 25 Haziran 1974 
'te, içlerinde Ahmet Kaçmaz, Oya Baydar, 
Yalçın Yusufoğlu, İbrahim Seven gibi kişilerin bulunduğu bir grup tarafından kuruldu. 


1974'te "sol" kesim- deki boşluktan yararlanarak ortaya çıkan TSİP, "Partisiz mücadele olmaz. İşte parti var. Gelinir onun içinde mücadele edilir'' cereyanı yaratıyor, genç unsurların parti özleminden yararlanma- ya çalışıyordu. 

Kurulduğu zaman 
TSİP içinde üç kanat vardı; 12 Mart'ı kazasız atlatmış ve 12 Mart sonrasında sosyalist kesilmiş *bazı aydınlar ve sendikacılar (O.Baydar, B. Şahin) bir grup Kıvılcımlıcı ( Yalçın Yusufoğlu) ve 12 
Mart'ta yılgınlığa düşmüş ve pişmanlık belirtmiş THKP—C Davası sanıkla- 
'ı (Zülfikar Dicleli ve ar- 
«<adaşları.) 

Gerek TSİP yöneticilerinin değişik çevreler- den gelmeleri, gerekse etraflarında topladıkları insanların değişik grupların etkisini taşıyor olmaları, 'TSİP'in açık bir program ve görüşler ortaya koymasını engelliyordu. 
1974 ve 1975 başlarında 
Kıvılcımlının yazılarına ve görüşlerine oldukça geniş yer veriliyor, ilk TSİP programı da bunu yahsıtıyordu. Ancak öteki gruplar programı doğrudan savunmuyor, "Partinin TSİP olduğunu, bunu düzeltmek için içine girmek gerektiğini" söylüyorlardı. 

Kısaca TSİP, 74'teki boşlukta ortaya çıkmış, yılgınlık temeli üzerinde yükselen bir gruplar koalisyonuydu. İlk başlarda genişlemesine yolaçan bu niteliği, onun çöküşünün de nedeni oldu. 


Bölünme üstüne bölünme 


Bünyesinde topladığı değişik görüşler giderek 'TSİP'ten kopmaya başladı. 1975 Nisanında ilk program değiştirildi. "Kıyılcımlıcılık”"tan arındırıldı. TSİP yöneticilerinin Kıvılcımlı'nın görüşlerine karşı çıkması üzerine, 
1975 yılında Kıyılcımlıcılar TSİP'ten koptular. 

TSİP bu ayrılma ile bırlıkte görüşlerini ve tutumunu adım adım açıklığa kavuşturmaya başladı. Sovyet revizyonistlerinin tezlerini aynen yansıtma çabasına yöneldi. 


llerlemeciler gidiyor 


Kıvılcımlıcılardan sonra TSİP'ten ikinci kopma, TSİP'ten "proletarya partisini yaratmak için 


yararlanmak gerektiğini savunarak partiye giren lerin başını çektiği Genç Sosyalistler Birliği (GSB) nin kopması oldu. Bun lar, bir süre sonra proletarya partisinin zaten var olduğunu ve bunun TKP olduğunu söyleyerek 
TKP görüşlerini savunma- ya başladılar. Bu arada, TSİP kurucularından Oya Baydar'ın da içinde bulunduğu bir grup, aynı şekilde TSİP'ten koparak "İDD çizgisini" yani TKP çizgisini izlemeye başladı. 

TSİP, TKP'ye katılanların şimdi "utkan gelenekli saflarda köşe kapmaca yarışı içine daldık larını" söylemektedir, 

“İlerleme” O grubuna yöneticilerinin ve önemli bir bölümünün katılmasından sonra GSB dağıl 


paralelinde Sosyalist tekrar bölünmeye uğradı Gençler Birliği (SGB) ku- Ahmet Kaçmaz'ın başruldu kanlığındaki merkez gru-A bu, TSİP yönetimine mu- 

§ liralık ve halefet o partiden 

> 5 attılar. İki grup arasında- 

7.5 liralık kitleler ki ayrılıklar çatışmalara 


kadar vardı. Genel mer- 


denleri, "sosyalist birlik meselesi başta olmak üzere mücadele güçlerinin birleştirilmesi uğruna atlan adımları çelmelemekle", "sekter" olmakla suçladı. Partiden atılanlar ise, TSİP yönetici- 


dı. Bunun üzerine TSİP 


TSİP ve TKP arasında ilginç bir çatışma sürüyor. TKP'nin TSİP hakkında söylediklerini daha önce görmüştük. Şimdi KİTLE dergilerinde TKP ve İ.Bilen için denilenleri görelim: 

“İngiltere'de yayınlanan ve TKP'yi savunan 

> “İşçinin Sesi' gazetesinde yayınlanan bir yazıda aynen şöyle deniyordu; 

“ABDKP Genel Sekreteri Gus Hall metal işçiliğinden gelmedir. ...hep kaya gibi bir Marksist - Leninist, proleter enternasyonalisti olmuş, açık sözlü büyük bir önderdir. O da bu yönleriy- le, bıçak gibi keskin üslubuyla TKP Genel Sekreteri İ.Bilen'e benzer' (s. 65) 

”...Densizliğin, edep ve terbiye yoksunluğu- nun bu kadarı akıl alacak gibi değil. Bir kardeş partinin liderinden söz ederken onu kendi partinin yöneticisiyle kıyaslayacaksın, hem de öyle kıyaslayacaksın ki o kardeş partinin lideri seninkine 'benzeyecek' ve bu berizerliği' kardeş partinin liderinin bir meziyeti gibi göstereceksin! 

“Ne mutlu Gus Hall Yoldaş'a! İyi ki İ.Bilen'e benziyor! Ya benzemeseydi?! 

"Bizim İlerlemeciler' bu konuda -hiç kusura bakmasınlar tek kelimeyle hödük!... Hani gıyabında birisi övülürken diyelim iyi bir kişi olduğu dile getirilirken, anlatılan alınmasın diye sizden iyi olmasın' denir ya, bizimkilerin bu insanca incelikten bile haberi yok!" 

“Bir de Bilen'in 'Türk dilinin büyük ustası olarak bilindiği' iddiasıyla yapılan dalkavukluğa ne demeli? TKP jargonundan özel tad alanlara İ-Bilen'in en basit dilbilgisi kurallarını dahi ihlal eden ve günümüzdeki ve geçmişteki Türkçe ile bir yakınlığı olmayan, yarım yüzyıldır yurt dışında yaşamasının da etkisiyle çoğu zaman çeviri kokan 'Türkçesi' 'hoş' gelebilir. Ama bugün Türkiye'de İ Bilen'in Türkçesi ile ne yazan var, ne konuşan! ..İ Bilen'in değil Türkçesinin kendisinin dahi bilindiğini duymadık.” 


YUNUS BALIKLARI 


“İlerlemecilerin dalkavukluğu konusundaki fıkraların en gözde olanı 'yunus balıkları" ile ilgili. Hızlı 'ilerlemeci' "İşçinin Sesi' gazetesinin editörü İ.Bilen'in yaş gününde yaptığı konuşmada şöyle demiş: Š 

İ.Bilenin yaşamı efsanevi bir yaşamdır. 

Haliç'te partiye girişinden bu yana defalarca kayıkla Karadeniz'i geçişi, Yunus balıklarının içini bildiri ile doldurarak, Komintem'e götürüşü, işkenceler, hapisler, dağlarda çete savaşlarına, gerilla savaşlarına katılması, oralarda yaralanması, düşman cephaneliklerini basışı, engin konspiratörlüğü... Bulgar komünistleri ile birlikte 1500 kilometrelik yolu zincirle bağlı bi şekilde yürümesi... Bugün böylesi bir genel sekreter herhalde çok az komünist partisinde vardır’ 

“İşte sohbetlerde en fazla kahkaha konusu olan dalkavukluğun şahikası!... « İ.Bilen yunus balıklarıyla Komintem'e mesaj gönderiyormuş! 
Böylesi bir becerinin', böylesi Kahramanlığın' herhalde Komintern zabıtlarında yeri vardır. Olması gerekir. Bu nokta ile ilgili zabıtlar açıklansa da iyice bir 'ikna' olsak! Bu kadarından sonra inanacağı varsa bile insanın öteki iddialara, kuşkuyla bakmasından doğal ne olabilir?" 

“..İ.Bilen gibi genel sekreter çok az komünist partisinde var"mış! G.Hall şükretsin! Kendisi ve ABD Komünist Partisi paçayı kurtardılar! Ya öteki kardeş partiler ne olacak şimdi? 

© .Brejnev, Castro, Marchais, Jivkov, Gierek, Husak, Cunhal, Corvolan, Tehedenbal, 


1978 başlarında TSİP 


kez grubu, muhalefet e- lerinin, partiyi 


KİTLE:”Bizim ilerlemeciler tek kelimeyle hö 


YUNUS BALIKLARI İLE KOMİNTERNE BİLDİRİ GÖNNEREN BİR GENEL SEKRETER DÜNYANIN YOKTUR! 


HİÇ RİR KUMÜMİST PARTISINTE 


monin Yozlaştırıiması dir e e 


z Ulag 
» Bir Lefozanlık Örneğidir Yu, TKP'nin aforum Çağrıs” Bir La | Mus Bat, laa. 


A takı ellerle. 
“çay, < <İlerlemeciler» Gericilerle Elele 


TSİP'in "IDD" olarak adlandırdığı TKP'ye yönelttiği eleştirilerin başlıkları 


Le Duan, Honnecker, Florakis, Papayoannu, Berlinguer, Arişmendi... 

, “Acaba bu saydıklarımızdan hangileri 'çok az' içine giriyor? En iyisi 'ilerlemeciler' hangi komünist partilerde İ.Bilen ayarında genel sekreter varsa açıklasınlar... Bu açıklama üzerine 'çok az'in dışında kalan komünist partileri gayrete gelirler de hepsi birer İ.Bilen yetiştir. 
mek için kolları sivarlar! 

“Biraz daha ileri gidip başka hiç bir komünist partisinde yoktur' demeliydiniz. Böylece tersinden de olsa, gerçeği yakalamış olacaktınız! ” (Kitle, 24 Temmuz 1978,s,13) * 


TKP NE KADAR TÜRKİYE'DE 


“TKP Ne Kadar Türkiye'de?” 

“TKP programında aynen şöyle deniyor; 

“Tarımda bütün yabancı işletmeler, tanm tekelleri, aracı kumpanyalar devletleştirilir." 
(Program, Ürün y. sy. 52). 

“Şimdi birincisi Türkiye'de yaşayan herkes gayet iyi biliyor ki, yabancıların gayrimenkul (taşınamaz) mülk edinmeleri kanunen yasaktır. 
..Diyelim satın almadı kiraladı. Ama yine Türkiye'de yaşayan herkes biliyor ki, böyle bir vakıa yok, 

“Ama yıllardır yurt dışında kalmanın vahatlığıyla, TKP yöneticileri şablonculuğa iyice alışmışlar. Nasıl, Türkiye ile uzak yakın bir ilgisi yokken ileri demokrasiyi - ileri kapitalist ülkelerin programlarından kopye etmişlerse, yabancı tarım tekelini de Latin Amerika ülkelerinin parti programlarından kendilerininkine aktarıvermişler." (Kitle, 21 Ağustos1978. sy.22) 

“Diğer ilginç örnek de TKP radyo yayınla- 
'riyla ilgili. TKP çalışmalarının en ayncalıklı bölümünde bile Türkiye'de olmayı becerecek kadar ciddi değil. Burada Atılım'ın Temmuz 
1978 sayısındaki anonsu görüyorsunuz. 

“Türkiye'de saatler Nisan başında bir saat ileri alınmış. Aradan, Nisan, Mayıs, Haziran, yani tam üç ay geçmiş TKP hâlâ daha Türkiyede saatlerin ileri alındığının farkında değil, 

“Şimdi TKP merkez organının anons ettiği saatle radyoyu açan kişi TKPhin ne kadar Türkiye'de olduğunu düşünmez mi? 

“Bu TKP'nin bu konudaki ilk tatbikatı" degil. Geçen yıl da bu sefer sonbaharda st. (Jar yeniden kış saatine göre ayarlandıktan tam bir ay sonra, üstelik de radyonun kendisinin yaptığı anonslarla, hâlâ daha yaz saatine -hem de yine Türkiye saatiyle' vurgulamasını yaparak- söylüvordu!” 


TKP'ye 


> TSİP'lilerin 


- TKP've geçişin ara durağı: TSİP 


geçiş partisi olarak gördüklerini ve onun "legal parlamenter yan örgütü" haline getirdiklerini" ileri sürdüler, Bu bölünme- de, TSİP'in görüşlerini dile getiren Kitle dergisi muhalefetin elinde kaldığı için TSİP yönetimi yeni bir Kitle dergisi çıkarmaya başladı. Böylece iki tane Kitle dergisi çıkma- ya başladı. Muhalefet edenler esas olarak SGB etrafında kümelendiği için, SGB muhalefetin elinde kaldı, ve TSİP Genel Merkezinden yana olanlar bu öğütten ayrılarak yeni bir SGB kurdular. 
Her iki dernek de Genç 


Sosyalist isimli gençlik dergilerini çıkarmaya başladı. 


Yönetim Kurullarına 


adam bulamıyorlar 


TSİP ilk kurulduğu yıla göre bugün gücünü hemen hemen tüketmiş durumda, Birçok ilde kurulu bulunan örgütlerinin başlıca faaliyeti, kendine yakın bulduğu gruplara eylem birliği önerileri sunmak ve bildiri çıkarmak. TSİP, İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin ve Hatay'da faaliyet yürütebilecek bir güce sahip. En güçlü olduğu kitle örgütü TöB—DER. TÜM—DER de TSİP yanlılarınca kurulmasına rağmen, bugün etkisinden çıkmış durumda. 

TSİP, İlke, Kitle ve Gerçek isimli üç dergi çıkarıyor. Ayrıca TSİP'in gençlik örgütü durumun- daki SGB'nin de Genç Sosyalist isimli bir yayını 

, Var. Aylık çıkan İlke ve Kitle dergilerinin son iki yıllık yayınlarının esasını, Sovyetler Birliği ideologlarının yazılarının çevirileri oluşturuyor, TSİP son dönemde "Bir. 
lik" adlı bir merkez yayın organı Çıkarıyor. Ayrca TSİP görüşleri doğ-Zultusunda yayın yapan "Kadın Dayanışması" 
adlı bir dergi de var, 

1974'lerde "işçi sınıfı partisi biziz" cereyanları estiren TSİP, simdi birçok yerde vönetim kurullarını oluşturacak adam bulamıyor. 


Rusya ağırlığını koyarsa Türkiye'de çok şey değişir” 


TSİP uluslararası plan- da Rusya'nın tüm tezlerini benimsemektedir. 
Dünyayı ABD'nin başında bulunduğu emperyalist kamp ve Rusya'nın başında bulunduğu sosyalist kamp olarak ikiye ayıran TSİP, "sosyalist sistemin öncüsü” dediği S.Birliği'nin "barış güçlerininde öncüsü" olduğunu söylüyor. TSİP'e göre, yumuşama politikası günümüzde barışın en büyük güvencesidir. 

“ülkemize ve hiçbir ülkeye S.Birliği'n den ve dünya sosyalist sisteminden zarar gelmeyeceği ortadadır: Tersine, TSİP bugünkü durumda “sosyalist ve diğer ilerici güçler" siyaset sahnesine ağırlıkları koyarsa, “Türkiye'de ÇOK ŞEY- 
LER değişecektir. Ve sadece Türkiye'de değil, 


Orta Doğu'da çok şeyler değişecektir" o tespitini yapıyor. 


“Afganistan devrimi umut veriyor” 


TSİP'e göre, Sovyetler Birliği ve Küba'nın Afrika'daki faaliyetleri “enternasyonalizmin en basit gereği"dir. (A. Kaçmaz) (Kitle, s, 216) Afganistan'da devrim olmuştur ve "Afganistan devrimi henüz genç olmasına rağmen umut verici ilerlemeler (o kaydetmiştir." 
(Kitle, s. 246, sy. 8) Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (o "'deyrimin ve halkların kazançlarına ihanet eden Salem Rubaya Ali kliği tasfiye edilmiştir." Kamboçya'da "'dünyanın en kanlı ve zorba rejimi" devrilmiş ve devrim olmuştur. 


Çin Halk Cumhuriyeti'nin emperyalizmle birleştiğini ileri süren TSİP, Çin'in Güney Doğu As- 


puk"'tur. "'Makyevelist"', "“entrikacıdır". Pasifisttir ve bunu örtmek için legal olarak Türkiye'de örgütlenmemekleair. CHP kuyrukçuluğu yapmaktadır. 


"Ekonomisttir"'. Türkiye'de yarı-feodal ilişkiler çözüldüğü halde ve “ulusal burjuvazi bulunmadığı halde", "ulusal demokratik devrim" aşamasında olduğunu ileri sürmektedir. Avrupa ülkeleri ve benzerleri" için geçerli olan "ileri demokratik düzen" tezini ileri sürmektedir. "Kendi güdümünde bir 'Barış Derneği kurarak barış mücadelesini baltalamaktadır" (Kitle, 6.225) Kendini "işçi sınıfının tek temsilcisi" olarak ileri sürmekte, diğer Moskovacı akımları dışlamaktadır... 

TSİP, TKP'nin savaş örgütleri çağrısını ve "devrim durumu" tespitini "tehlikeli" ve "saçma" buluyor. 


"Rusya'yı 


ya'nın NATO'su olma Savunanlar birleşin!” 


yolunda ilerlediğini söylüyor. 


TKP'den farkın ne? 


TSİP'e göre, TKP, Sovyetler Birliği ve onun paralelindeki (o partilerin görüşlerini ''şabloncu" bir biçimde kopya ederek onların prestijini sarsmaktadır. "Dünya sosyalist hareketine zarar vermektedir". Örneğin Sovyet ideologu ''Zaradov'un görüşlerini tahrif etmektedir" TKP'nin ayakları Türkiye toprağından ko- 


TSİP İÇİNDE ÇATLAK YARATAN BELGE: 


Genel Merkez'in, Ankara Bürosunu ”Maoculuğa"' 


eleştirdiği yazısı. 


Genel Merkez, Ankara Bürosunu uyarıyor 


“MAOCULUĞA KARŞI TUTUMUNUZU GÖZDEN GEÇİRİN” 


TSİP kurulduğundan beri devrim. 
ciler bu partinin Moskova yanlısı faaliyetlerini açığa çıkartıp, teşhir ettiler. TSİP'de, Moskova'nın propagandasını yapma yanında "Maocu" dediği devrimcilere karşı saldırı ve karalama kampanyası yürütmeyi temel görev bildi. Ancak bu konuda bütün büroları tek bir tutumda birleştirmek mümkün olmuyordu. Ömeğin Ankara bürosu “Maoculuğa karşı mücadele"de yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine TSİP Genel Merkezi, 11 Ekim 1977'de Ankara Bürosuna bir yazı 


gönderdi. 


Yazıda şöyle deniyordu: 

Ankara Merkez Bürosuna, 

Merkez Yürütme Kurulumuz 10 Ekim 1977 tarihli toplantısında Adana İl Yönetim Kurulunun gönderdiği eleştiriye paralel olarak Merkez Büro- 


Son bır yıldır diğer gruplara yönelik yazdığı eleştiri yazılarının dörtte üçünü TKP'ye yönelten 
TSİP aynı zamanda TKP ile birleşmek amacını taşıdığını da açıklıyor.Ayrı bir grup olarak daha uzun süre varlığını sürdüremeyeceğini kestiren TSİP, "birlik" sorununa özel bir önem veriyor. 
"Sosyalist hareketi" sadece kendisinin temsil etmediğini, kendi dışında da sosyalist hareketlerin varolduğunu belirtiyor. 
Öncelikle TKP, özgürlük 


çe selamlar. 


Ancak bu belgeyle,genişleyen çatlak kapatılamadı ve TSİP Ankara kesimi, TSİP'in,TKP'ye bir geçiş partisi olduğunu ve "Maoculuğa” karşı tutumunu benimsemediklerini sürerek TSİP'ten ayrıldı. Bu TSİP içindeki dördüncü bölünmeydi. 


Yolu ve TİP'le birleşmek için çabaladığını açıklıyor. Bunun için koyduğu tek kıstas var "'dünya bilimsel sosyalist hareketi- nin öncüsü" olarak Sovyyetler Birliği'ni kabul etmek. 


"Kıbrıs'ta taviz yok” 


yatkın" olarak değerlendirdiği Ecevit Hükümetinin son zamanlarda jeopolitik konumundan ya- 


kargı yeterli mücadele etmemekle 


sunun Maoculuğa karşı tavır konusunda yanlış bir tutum takındığı görülmüştür. Bu konuda büro sorumlularından sözlü bilgi alınmasına rağ- | men kurulumuz konu ile ilgili yazılı bilgi istenmesine karar vermiştir. Ko- 


gerekmektedir. 
Çalışmalarınızda başarılar, kardeş- 


TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz. 


"Sarı" SGB 
(5 liralık Kitle) 


TSİP'ten Merkez yönetimine muhalefet edenlerin atılması 1978 başlarında ortaya çıktı. Bunlar TSİP'in TKP ile birleşme politikasına karşı çıktılar. Merkez yöneticilerini "kariyerist" olarak nitelediler ve TKP'ye iltihak etmek için pazarlık yapmakla suçladılar. İşçi sınıfı partisinin Oo örgütlenmesi (o gerektiğini savundular. Bunun için TSİP'in uzun dönemli bir mücadeleyi sürdürecek, bu mücadelede önderlik yapacak bir yapıya kavuşması gerektiğini ileri sürdüler. Daha çek, Kurtuluş, Emeğin Birliği, VP gibi gruplara yakın bir durumdalar. TSİP' ten koptuktan sonra bir gelişme gösteremediler. Kitle dergisi kendilerinde kalmasına rağmen dergiyi yaymakta ve düzenli çıkarmaktı! 
da başarısız kaldılar. Etkileri giderek zavıflamaktadır. Yalnız İzmir, Ankara ve Hatay'da az bir etkinlikleri var. 

Devrimci Yol dergisi, bu gruba, "5 liralık Kitleciler" diyor. TSİP'le esaslı bir ayrım getirememesi bu grubun , dergisinin fiyatıyla aymrdedil mesine ey 

Bu grup SGB'de yönetime hakim olduğun- dan, ayrılışmdan sonra TSİP Merkez yanlı. 
larını örgütten ihraç etti. SGB, Genç Sosyalist isimli bir gençlik dergisi yayınladı. 


rarlanma, dar çıkarcı tutumu içine girdiğini söylüyor ve "böyle bir poli tika ile yumuşamaya katkı getirme olanağı yoktur” diyor. Türkiye'nin "NATO ve genel batı ittifakı içinde işlevini artırarak sosyalist sisteme kar- 
$ı yumuşama konusunda güven (o veremeyeceğini" ve böyle "tehlikeli bir yol izlerse sosyalist sistemden ''umduğunu bulamayacağını" belirtiyor. 

“Şimdi yapılacak olan Kıbrıs meselesinde 'taviz" vermek değildir"! diyen TSİP, Kıbrıs sorununun "yegane çözüm yolu" 
nun "uluslararası bir konferansın toplanması" olduğunu söylüyor. 

CHP yönetimini "sağ sosyal-demokrat”” olarak değerlendiren TSİP, CHP yönetiminin emperyalizm ve tekelcilerle tam bir uyum içine girdiğini, sıkıyönetimin de bu temel- den çıktığını ileri sürüyor. "ABD, Türkiye'nin içine düştüğü durumdan azami ölçüde yararlanmayı deniyor. Ama bütün bu girişimlerin, barış güçlerinin ilgi merkezinde cereyan ettiği unutulmamalıdır." (Kitle, s. 
245, sy. 14) 


TSİP, “yumuşamaya 


*** 


Yarın TSİP'le ortak eylemlere gireh, 
THKP-C kökenli Kurtuluş grubunu ele alacağız. 
Bu grubun ideolojik ingasının ilginç öyküsünü anla” tacak, Ankara'da 197Ğ" 
da verdikleri çete savaşına değineceğiz. 


©- 


KURTULUŞ 


” MHP binalarını basıyoruz... 
Öncü savaşçılar siz nerdesiniz?” 


nu ile ilgili gelişmeleri ve tavrınızı Kurtuluş içeren yazılı bir raporun Genel Mer- taraftarlarının keze en kısa zamanda gönderilmesi kaçırdığı 


devrimci anlatıyor 


TSİP Merkez Yürütme Kurulu $ 


Kemal Karaca” nın ölümü ve çete savaşı 


A III 


öne 


